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YAYINEVİNİN NOTU 


Ömer Nasuhi Bilmen, ülkemizin son yüzyılda yetiştirdigi en önemli âlimlerden biridir. Bilmen, Osmanlı'nın son zamanlarını görmüş ve dolayısıyla geleneksel eğitim yolların- dan geçmiş ama aynı zamanda Cumhuriyet döneminde Üniversite'den Diyanet'e bir çok çağdaş kurumda görev almıştır. 
Bu yönüyle, geçiş dönemine özgü sorunları bizzat yaşamış, bunların çözümüne dair bizzat bir gayret içinde olmuştur. 


Merhum Ömer Nasuhi Bilmen, özellikle, Osmanlı dini eğitiminin omurgasını oluşturan ehl-i sünnet ilkelerine sadakatteki titizliği ile dikkat çeker. Bu özelliği yanında, eserlerine sinmiş olan gönül adamlığı da anılmaya değerdir. Bir çok eseri, onun bu yönünü belirgin kılan şiirler, ifadeler ve yaklaşımlarla bezelidir. Yine merhum Bilmen, akademik ve ilmi eserler yanında, halkın pratik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eserleriyle de önemli hizmetler etmiştir. 


Biz de yayınevi olarak, merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in eserlerini yeni bir anlayışla ele alarak yayınlama ihtiyacı hissettik. Eserleri, muhtevaları bakımından güncelliklerini korumaktaydılar ama dil bakımından bir sadeleştirmeye ihtiyaç duyuyorlardı. Bunun yanında, bu eserlerdeki akademik yöntemi de güncelledik, yeni notlar ve açıklamalarla eserleri daha da donanımlı olarak sunmayı arzu ettik. Buna göre, eserler günümüzün, yaşayan diline aktarılmaya çalışıldı. Gerekli görülen açıklamalar dipnotlarla verildi. Yine dipnotlarda, yazar tarafından çeşitli kitaplara yapılan atıflar ele alınarak o kitapların güncel baskılarındaki sayfa numaraları tespit edilip gösterildi. Hadis tahriçleri yapıldı, indeksler oluşturuldu, hazırlıkta kullanılan kaynakça eserin sonunda yer aldı. 


Bu dizi ile, yakın dönem ilmi ve dini hayatımızın önemli bir şahsiyetinin eserlerinin yeniden gündeme taşınabileceği ümidini taşıyoruz. Eserlerin hazırlıklarını büyük bir özveri ve şevkle gerçekleştiren bütün hocalarımıza bu vesileyle teşekkür ediyoruz. 


Semerkand 


ÖMER NASUHİ BİLMEN 


1883'te Erzurum'un Salasar köyünde doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, annesi Muhibe Hanım'dır. İslami ilimlerde temâyüz etmiş bir aileye mensuptu. Küçük yaştayken babasının vefat etmesi üzerine, Ahmediyye Medresesi müderrisi ve nakibüleşraf kaymakamı olan amcası Abdürrezzak İlmi Efendi'nin himayesine girdi. Erzurum müftüsü Narmanlı Hüseyin Efendi'nin rahle-i tedrisâtından yetişen Bilmen, 1908 yılında İstanbul'a geldi. 


Fatih dersiamlarından (müderris/profesör) Tokatlı Şakir Efendi'den icazet aldı. Ders Vekâleti'nce açılan imtihanı kazanarak 1912'de henüz 28 yaşında iken Beyazıt dersiâmı oldu. Bu arada okumakta olduğu, zamanın Hukuk Fakültesi olan Medresetü'l Kudat'ı birincilikle bitirdi. 1913'te, Fetvaha- ne-i Âli müsevvid mülazımlığına getirildi. 1915'te Heyet-i Te'lifiyye üyeliğinde bulundu. 


“Uzun ayrılıktan sonra tekrar valideme ve biricik kardeşime kavuşmuştum. Dünyanın en mutlu insanı olmam gerekirken harp faciası memleketi sarmış Çanakkale Savaşı da başlamış idi. İstanbul'u hiç tanımayan üç hanımı (annesi, hanımı ve yengesi) evde bırakır kardeşimle beraber askerlik şubesinin yolunu tutardık. Her sabah gittiğimiz şubeden izdiham yüzünden akşam geri dönerdik.” diyerek anlattığı savaş yıllarında, Çanakkale harbinde, kardeşi şehit oldu. 


1922 yılına kadar bu görevine devam etti. 1916'da ise 
“Daru”l-HilAfe”de fıkıh müderrisi oldu. 1923'te Sahn medresesi kelam müderrisi olan Bilmen, 1943'te İstanbul müftülüğü- ne seçimle getirildi. 


30 Haziran 1960 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin beşinci Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. Ancak bu görevde daha bir yılını bile doldurmadan emekliye ayrıldı. On ay gibi kısa bir sürede görevinden ayrılmasının nedeni, dönemin yöneticilerinin Türkçe ezan ve daha birçok konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nı politik amaçlarına alet etmek istemesiydi. 
Ömer Nasuhi Bilmen, dini meselelerde asla taviz vermeyen, ilkeli bir alimdi. Nitekim 1960'lı yıllarda dinde reformun gerekliliğini savunan ve bunun için çalışanlara “bozulmayan bir dinde reform olamaz” diyerek karşı çıkmıştır. 


Altmış yıllık eğitmenlik hayatının neredeyse yirmi yılını Daruşşafaka lisesinde “ahlak ve yurttaşlık dersleri” vererek geçirmiş, İstanbul İmam Hatip Okulu'nda ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde de hocalık yapmıştır. Fatih, Süleymaniye, Ayasofya'da vaaz ve sohbetler tertip etmiştir. Hayatının sonu- na kadar ilmi çalışmalarını sürdüren Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi, sekiz ciltlik tefsirini emekli olduktan sonra yazmıştır. Arapça, Farsça ve Fransızca'yı çok iyi bilirdi. Edebiya- ta, özellikle de şiire meraklıydı. 

İlmi, ahlaki otoritesi, samimi dindarlığı ve tevazuu ile 


halkımızın güvenini kazanmıştı. İnanç, ibadet ve ahlakta ehlisünnet inancını liyakatle temsil etmişti. Dönemin aktif politikasından uzak kalmış, ülkemizin en hassas dönemlerinden biri olan 1960'lı yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı görevine getirilmiş; bu görevde iken ezanın Türkçe sözlerle okunmamasına dair büyük mücadeleler vermişti. 


İslam hukuku alanındaki otoritesi her zaman takdir edilmiştir. Hatta İslam hukukunun en temel kavramlarını ve meselelerini ele alan Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahât-ı Fıkhıyye Kâmusu adlı eseri yurt dışında ve ülkemizin akademik çevreleri ile en üst düzeydeki yargı organlarında kabul görmüş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından da 1949 yılında basılmıştır. 


Hayatının büyük bir kısmını telifle geçiren hocamız, 12 
Ekim 1971'de İstanbul'da 87 yaşında vefat ettiğinde ardında hoş bir sada bıraktı. Eğitimden Diyanet teşkilatındaki yöneticiliğine, ilmi araştırmalarından “Beyânulhak, Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad” gibi haftalık dergi ve mecmualardaki fikri ve dini makalelerine kadar hep halka hizmet içinde oldu. 
Hoca Efendi'nin kabri İstanbul Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'ndedir. 

Eserleri: İki Şuküfe-i Taaşşuk, (İki Aşk Çiçeği) Roman, 1904; Kur'an-ı Kerim'den Dersler ve Öğütler, 1947; Büyük İslam İlmihali, 1947; Yüksek İslam Ahlâkı, 1949; Hukuk-u İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmüsu, (8 cilt), 1949; Sure-i Feth'in Türkçe Tefsiri, 1953, Ttiliy-ı İslam (İslam'ın diğer dinlere üstünlüğü), 1953, Büyük Tefsir Tarihi, ( 2 cilt), 1955, Muvazzah İlmi Kelam, 1955; Dini Bilgiler, 1959: Mülehhas İlm-i Tevhid Akaid-i İslamiyye, 1962; Hikmet Goncaları (Beş yüz Hadis Tercüme ve İzahı), 1963; Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, (8 cil), 1963, Nüzhetül Ervâh (Divan), 1968; İstanbul'un Tarihçesi ve Fetih, 1972; Beyânülhak, Sebilürreşâd, Sırat-ı Müstakim dergilerinde yayımlanmış makaleleri. 


BİRİNCİ BÖLÜM 
SULTAN FATİH'E KADAR 


İSTANBUL'UN TARİHİ 
VE 
FETİH 


Hazreti Fatih'e hitab: 


Seni tanzir ediyor! çehresi parlak güneşin, 

Ne kadar parlasa da olmayacaktır bir eşin, 
Öyle bir neyyir-i bür-şaşaadır” ki zatın, 

Bütün afak u semavat senin mir'atıni 

Sen ki Fahrürrusül'ün mehdine* oldun mazhar 
Bütün âlem seni tebcile şitab etse” değer. 


1. Sana nazire (nispet yapıyor. 2. Şaşaalı parlaklık. 3. 
Bütün gökler ve ufuklar senin aynan. 4. Hz. 
Peygamber'in (s.a.v) övgüsüne. 5. Bütün dünya seni yüceltmeye koşuştursa. 


ÖNSÖZ 


Bilindiği gibi İstanbul'un kuruluşuna, eski çağlarda defalarca kuşatılmasına, birkaç kez geçici olarak ele geçirilmesi- ne! ve sonunda Fatih Sultan Mehmed Han tarafından kesin bir şekilde zapt ve fethedilmesine dair hem müslümanlarca hem de gayri müslimlerce pek çok tafsilatlı eser yazılmıştır.? 
Bu tarihi eserler bir hayli malumat ve birtakım tartışmaları içermektedir. Dolayısıyla biz bu hususlara dair geniş bilgi vermeyeceğiz. Bizim burada yapmak istediğimiz, İstanbul'un çeşitli kuşatmalarına ve son zaptı ile fethine ilişkin kısaca malümat vermek ve soylu, kahraman milletimizin idrak etmiş olduğu 500. fetih yıl dönümünü kutlamak, tebrik etmektir. 
Ayrıca bu vesileyle Allah Tealâ hazretlerinin lütuflarını, kul- 


lerdir. Peşinden Atina'ya bağlanan İstanbul, ondan sonra Spartalılar tarafından zaptedilmiştir. Ardından Roma hâkimiyetine girmiş, bir ara bütünüyle tabrip ve Roma şehrine benzetilerek yeniden inşa edilip Roma tahtına oturan 1. Konstantinos tarafından imparatorluğun merkezi haline getirilmiştir (m.s. 330). Belki de şehrin en hazin işgali 4. Haçlı ordusunca gerçekleştirilen işgaldir. Haçlılar İstanbul'u önce yağmalayıp sonra işgal etmiş, olayın tanığı Batılı yazarlarca bile yazılamayacak vahşi utanç sahnelerine sebebiyet vermiş ve burada bir Latin İmparatorluğu kurmuşlardır (1203-1261). 

“ Bizim tesbitlerimize göre henüz tam ve mükemmel bir İstanbul bibliyografyası oluşturulabilmiş değildir. Nitekim yapılan bir bibliyografya çalışması, yazarların tevazuunu yansıttığı kadar meselenin güçlüğünü de 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luk diliyle yâdederek şükür secdesine kapanmakla görevli olduğumuzu muhterem dindaşlarımıza arzetmektir. 


Evet, milletimizin ruhundaki cesaret ve kahramanlığı gösteren İstanbul'un fethi çok muazzam bir tarihi olaydır. 
Her bakımdan methedilip övünülmeye lâyık olan bu hadise, biz müslüman Türk milleti için Cenâb-ı Hakk'ın büyük bir ihsanıdır. Artık bizlere lâyık olan odur ki, bu ilâhi bağışı daima düşünelim; fıtratımızdaki İslâm terbiyesini, İslâm birliğini, Türk kahramanlığını hep koruyalım, hayatımızın kıymetli günlerini boş yere zayi etmeyelim. Sürekli Allah Tealâ hazretlerinin mübarek rızasını kazanmaya çalışalım; bütün milletlere örnek olacak yüce bir ahlâki olgunluk ve yüce dinimizle anılıp nitelendirilmeyi ganimet bilelim, her zaman yurdumuzun yükselmesini sağlamaya gayret edelim. Nail olduğumuz nimetlere ve yardımlara şükretme borcunu ancak bu suretle yerine getirmiş oluruz. 


Nitekim Feth-i Celil-i Kostantiniyye? adlı eserde de yazılı olduğu üzere müslümanlar Fâtih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'u fethetmiş olduğu güne “yevm-i kudüm”i, “yevm-i feth-i celil” adını verirlerdi. Her sene o günde şehidlerin, ga- 


yansıtmaktadır (İsmet Binark, Nejat Sefercioğlu, İstanbul, Fâtih, Fetih ve Fâtih Devri Hakkında Yazılmış Kitaplar Bibliyografyası: Bir Deneme, İstanbul 1977). Böylesi bir çalışmanın elbette kendine has zorlukları vardır. İstanbul üzerine yapılmış bazı araştırma ve incelemelerin kaynakçalarına bakmak bu konuda bize belki bir fikir verebilir. Günümüze intikal eden bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla neredeyse bütün tarihçiler, coğrafyacılar, yolu İstanbul'dan geçen seyyahlar, heyetler, görevliler, şehre hayranlık duyanlar, âşık olanlar, her yanını âdeta adım adım gezenler, önceden oturanlar, sonradan yerleşenler... bu beldenin tarihini, coğrafyasını, topografyasını, caddesini, sokağını, köşesini bucağını, yapılarını, süs unsurlarını, imar hareketlerini, sakinlerini... gelecek kuşaklara aktaracak eserler bırakmayı sanki bir tür görev saymışlardır. 

5 Ahmed Muhtar Paşa, Feth-i Celil-i Kostantiniyye, İstanbul 1320/1904. 

4 Şehre geliş, giriş günü. 

> Büyük fetih günü. 
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zilerin ruhları için hayırlar ve iyilikler yaparlar, Kur'ân-ı Kerim okumaya sarılırlardı." 


Ne güzel bir âdet! İşte bu güzel ameller, hareketler, nail olduğumuz ilâhi nimetlerin birer şükrü ve minnettarlığıdır. 


Dolayısıyla bizler Allah Teâlâ hazretlerine daima borçlu olduğumuz teşekkürleri âcizane arz ve takdim ederek ilâhi lutuflarının devamını dileriz. Başarı Allah'tandır. 


“ İstanbul'un fethinin 542. Yıl dönümü anısına 1995 yılı Mayıs ayında İstanbul Belediyesi'nce şehrin hafızlarına 542 adet Kur'ân-ı Kerim hatmi yaptırılmıştı. Hatimlerin dua merasimi fetih günü Fâtih Camii'nde heyecanlı ve kıvançlı büyük bir katılımla kubbeyi çınlatan “âmin” nidaları arasında icra edilmişti. Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi'nin, buraya kaydettiği tarihi uygulamayı andıran merasimin havasını teneffüs edenler hatırlayacaktır. Söz konusu uygulamanın sonraki yıllarda devam ettirilip ettirilemediğinin maalesef takipçisi olamadık. 


İSTANBUL'UN KURULUŞU 
VE 
DEĞİŞİK ADLARI 


İstanbul şehri ilk kurucusunun isminden dolayı Bizans 


adını almıştır.” İstanbul önceleri Bizans adıyla anılırdı ve yalnız Sarayburnu civarından ibaret küçük bir köy halindeydi.# Burayı milâttan önce 658'de Corinth kıstağı civarında Mega- 


Şehrin ilk kuruluşuna dair yaygın efsane, buranın bir Megara kolonisi olarak kurulduğu (m.ö. 659) şeklindedir. Efsaneye göre Megaralıların başındaki kumandanın adı Byzas idi. Şehrin adı da buradan geliyordu (geniş bilgi için bk. Işın Demirkent, “İstanbul”, DİA, İstanbul 2001, 23/205 vd.). Bir başka efsaneye göre Byzas Zeus'un kızı Keroessa ile Deniz Tanrısı Poseidon'un oğludur. Byzas, doğduğu yerde bir şehir kurmuş ve bu şehre kurucusuna izafeten Byzantion adı verilmiştir (bk. 
Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, s. 187). 

Şehrin en eski yerleşim tarihi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Ancak araştırmacılar milattan önce üçüncü binin başlarından itibaren bu yöre- de yerleşim olduğu görüşündedir. En erken yerleşim yeri olarak Haliç kıyıları ile bunun ucundaki Alibey ve Kâğıthane derelerinin vadileri veya bu vadilere hâkim tepeler gösterilmektedir. Romalı Plinius milattan önce 7. yüzyıldan önce Byzantion'un yerinde Lygos adında bir köy bulunduğunu ifade etmektedir. 
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ra? diye anılan küçük bir hükümetin başkanı olan Byzas veya Byzans kurmuştu. Sonraları bağımsız bir küçük cumhuriyet halinde yönetilen bölgede daha önceleri de Trak kavimleri oturmaktaydı. 


Milattan sonra 330 yılında Roma imparatorlarından 1. 
Konstantin, Edirne civarında Lichinius'la!'9 savaşmış, Lichinius mağlup olup Bizanslılara sığınmış, Konstantin de onu takip ederek Bizans'a girmiş, burada uzun süre kalmış, daha sonra taht merkezi edinmek üzere imara, genişletmeye başlamış, başka diyarlardan sanat eserleri ve heykeller getirterek şehri süslemiştir. Bu sebeple Bizans kasabası önce “Yeni Roma”, sonra da “Konstantinopolis”, yani “Konstantin şehri” adını almıştır. 


Romalılar daha sonra bu şehre İstanbul demişlerdir ki, bu tabir “şehre” veya “şehirde” anlamına gelen İstinboli (Eis Ten Polin) ifadesinden galat olarak alınmıştır. 


Araplar da şehre “Kostantin-i Faruk” adını vermişlerdir. 
Faruk denilmesinin sebebi İstanbul Boğazı'nın Akdeniz ile Karadeniz'in kavuşma noktasında olup Avrupa ile Asya'yı birbirinden ayırmasıdır 


Türkler de İstanbul'a İslambul/?, Asitine15, Dersaadet!#, Dârülhilâfe”, Deraliyye1” gibi adlar vermişlerdir.” 


? Megara (Grekçe, Meyapa ), eski Yunan'daki Attica bölgesinde antik bir kenttir. Atinalılarca zaptedilmezden önce arkaik dönemlerde Megara'ya ait olan Salamis adalarının karşısına düşen Saronic körfezine doğru uzanırdı. O zamanlar Megara, Attica'nın dört bölgesinden biriydi. Megara bugün Atina'nın banliyösü olup 30.000 kişinin yaşadığı belediyelik bir yerleşim birimidir. 

© Lichinius, İmparator Konstantin'in kız kardeşi Constantia ile evliydi ve 

imparatorun oğlu Crispus tarafından destekleniyordu. 

Nova, Nea Roma. Bundan önce de bir süre İkinci Roma anlamına Secunda Roma olarak anılmıştır. 

Aslında müslümanlar buraya önce Kostantino-pol (Kostantin'in kenti) 

yerine İslâm-pol (İslâm şehri) demişlerdi. Sonra buradan galat olmak 

üzere isim İslâmbul, daha sonra da İslâmbol biçimine dönüşmüştür. 
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Bizans şehrinin milâttan sonra 330'da büyük resmi açılışı yapılmış, daha sonra Roma İmparatorluğu'nun merkezi haline getirilmiş ve bir miktar daha genişletilmiştir.8 


İSTANBUL'UN KISIMLARI 


Asya ile Avrupa kıtaları arasında bulunan İstanbul şehri esasen dört kısma ayrılmıştır. 


Birinci kısım, İstanbul'un içi” ile sur dışında bulunan Eyüpsultan semtinden ve Makrı köyü” ile Ayastefanos?! köylerinden ibarettir. 


İkinci kısım, Galata ve Beyoğlu semtlerini ve Kasımpaşa ile Hasköy, Feriköy, Şişli, Tophane, Fındıklı, Kabataş ve Beşiktaş mahallelerini kapsar. 


Üçüncü kısım, Üsküdar ile Kadıköyü cihetlerinden ibaret olup Kızıltoprak, Erenköy, Çamlıca, Bulgurlu gibi köyleri içine alır. 


3 Eşik, saltanat merkezi, büyük ve merkez tekke. 

H Saadet kapısı. 

5 Hilâfet merkezi. 

© Bübuali, yüce kapı. 

7 Bütün bu isimler, Türk geleneğine göre hükümdarın otoritesinin ve iktidarının gücü olduğu, adaletin de buradan yani sarayın eşiğinden dağıtıldığı inancı sonucu ortaya çıkmıştır. Fakat Rumlar'da olduğu gibi Türkler'ce de İstanbul'a daha çok “şehir” denilmiştir. 

18 Roma tahtını ele geçiren İmparator 1. Konstantin Byzantion”u imparatorluğun yeni merkezi olarak seçmiş ve başkentin inşasına 324'te başlanmıştır. İnşa sırasında şehrin alanı dört kat büyütülmüştür. Yeni başşehirde muhteşem bir saray, senato binası, hipodrom, tapınak ve kiliseler yapılmıştır. Meydanlar imparatorluğun çeşitli yörelerinden getirilen sanat eserleriyle süslenmiş ve nihayet 11 Mayıs 330'da günler süren eğlenceler içinde şehrin resmi açılış töreni yapılmıştır. 

Sur içini kastediyor. 

Bakırköy. 

Yeşilköy. 


tp - o © 


iə ta 
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Dördüncü kısım ise Boğaziçi'nden ibarettir. Boğaz, Akdeniz ile Karadeniz'in birleşme noktası olup Avrupa ile Asya'yı birbirinden ayırt eder. 


Boğaziçi'nin iki tarafında güzel köyler vardır. Meselâ Rumeli sahilinde Ortaköy, Arnavutköyü vb. olduğu gibi, Anadolu sahilinde de Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy vb. 
mevcuttur. 


İstanbul'un içi (Suriçi), esasen üçgenimsi bir yarımadayı andırır. Üçgenin tepe kısmı Sarayburnu'dur. Ana köşesi ise diğer kara sınırlarıdır. 


İstanbul'un Marmara denizi ve limanla çevrili olan iki kenarı yalnız bir surla savunulurdu. Karaya bitişik olan tarafları da çifte kale duvarlarıyla, burçlarıyla ve derin hendeklerle korunurdu. Üçgenin her köşesinde birer kale bulunuyordu. 


İSTANBUL'UN TEPELERİ 


İstanbul, aslında yedi tepeden oluşur. Bunların birincisi Sarayburnu civarıdır ki Ayasofya, Sultan Ahmed camileriyle Topkapı Sarayı buradadır. 

İkincisi, Nuruosmaniye Cami-i şerifi ile Çemberlitaş civaridir. 

Üçüncüsü Sultan Beyazıt ve Süleymaniye camilerinin bulunduğu bölgedir. 


Dördüncüsü Fâtih Sultan Cami-i şerifinin bulunduğu mahaldir. 
Beşincisi Sultan Selim Cami-i şerifinin bulunduğu alandır. 


Altıncısı Balat'ın üst tarafıdır ki Karye Cami-i şerifi ile Edirnekapısı'ndaki Mihrimah Cami-i şerifi burada bulunur. 
Burası İstanbul'un en yüksek mevkiidir. 


Yedincisi Yedikule taraflarıdır ve burada Çukurbostan vb. bulunmaktadır. 
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İSTANBUL'UN MEVKİİNİN GÜZELLİĞİ 


İstanbul, mevki itibariyle dünyanın en önemli ve en güzel şehridir. Burası doğa harikası bir yerdir. Her tarafı bir güzellik numunesidir. Havası hoştur, denizlerinin manzarası gönül okşayıcıdır. Seması açık, güneşi parlaktır. Havası doğru- dan doğruya Boğaziçi yoluyla Karadeniz'den geldiği için sağlamdır, sağlıklı ve mutedildir. İki kıtayı, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bu tarihi şehir, dünyanın en mühim, en kıymetli idare merkezi olma özelliğine sahiptir. Nitekim Napolyon Bonapart,” “Yeryüzü bir hükümetin idaresi altında olsa, merkezi idaresinin İstanbul olması gerekir. İstanbul'a hâkim olan dünyaya hâkim olabilir” demiştir. 


Boğaziçi 


22 Fransızca Napoleon Bonaparte (1769-1821). 
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Gerçekten İstanbul yeryüzünün değişik kıtaları arasında en önemli noktayı işgal etmektedir. Bu insanın gönlünü çelen mübarek şehrin önemine ve güzelliğine nihayet yoktur. 
Nitekim şairlerimizden merhum Mehmed Celal Bey İstanbuPumuzun vasfını şu beyitlerle tasvir etmeye çalışmıştır: 


Sahrâsı * şafaktan daha dilber 5, daha şirin Deryâsı semâdan daha mât ©, daha rengi Dil-bastalara * rüh-fezâ ? ab ü hevâsr" 
Güyd ki cinândan * geliyor bâd-ı sabâsr? 
İstanbul'u târif eden ashâb-ı tabtaf? 


Lâyık dise her ravzasına ravza-i cennet * 


Bu cennet misali kıymetli şehrimizin daima mamur ve milli hayatımızın yükselmesine hizmet eden bir yer olmasını Allah Teâlâ hazretlerinden niyaz ederim. 


İSTANBUL'UN ESKİ ÇAĞLARDAKİ KUŞATMALARI 


İstanbul, dünyanın en seçkin idare merkezi olmaya layık olduğundan, öteden beri milletlerin, hükümdarların dikkatini çekmiş ve çeşitli tarihlerde birçok milletin hücumuna uğramış, yirmi dokuz kere kuşatılmıştır. Şehir on yedi kez Trak- 


Mehmed Celal Bey hakkında bk. M. Fâtih Andı, Ara Nesil Şairi Mehmed Celal, Hayatı, Görüşleri, Şiirleri, İstanbul 1995. 

Kırsalı, şehir dışı, şehrin etrafı fakat burada belki “karası” anlamına. 
' Daha bir gönül çelici, gönül okşayıcı. 

“ Mavi. 

© Renkli, parlak. 

" Gönlü yaralılara, gönül hastalarına. 

“ İçini açan, ruhunu, gönlünü ferahlatan. 

“ Havası suyu. 

" Cennetlerden. 

“ Sabahleyin esen saba rüzgârı. 

” Tabiat bilimciler. 

“ Her bahçesine cennet bahçesi dese layıktır. 
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lar, kadim İranlılar, Turanfler, Latinler, Avarlar gibi gayri müslim milletler tarafından kuşatıldığı gibi, yedi defa da müslüman Araplar ve beş kere de müslüman Türkler tarafından muhasara olunmuştur. 


GAYRİ MÜSLİM MİLLETLERCE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN HÜCUMLAR VE KUŞATMALAR 


1. Vaktiyle İstanbul kasabası civarında bulunan Trak kavimleri Bizans”ın kendi sahillerine gelip yerleşmesini istemedikleri için tahrip etmek maksadıyla şehre saldırmışlardır. Fakat Kraliçe Phidalie”nin tedbir ve gayretiyle şehir kurtulmuş, küçük bir cumhuriyet halinde idare edilmeye başlanmıştır. 


2. Milâttan önce 479 veya 550 yıllarında İran hükümdarlarından Keştaseb'in oğlu İsfendiyar (1. Dara) ordusuyla Anadoluhisarı mevkiine kadar gelmiş, deniz üzerine kurduğu bir köprüden Rumeli sahiline geçmiş, Bizanslılar'ın terketmiş oldukları İstanbul kasabasını zapt ve tahrip etmiştir. 


3. Isparta'nın meşhur kumandanlarından Pausanius daha sonra İranlılar'a galip gelerek Bizans'ı onların elinden alıp Isparta'ya tâbi kılmıştır. 


4. Daha sonra kadim Atinalılar'ın meşhur kumandanlarından Alkibiad Ispartalıları mağlup etmekle Bizans Atinalıların eline geçmiştir. Nihayet Bizans ahalisinden Tirasyibolun gayretleriyle istiklalleri istirdat edilerek Bizans kasabası yeniden cumhuriyetle idare olunmaya başlanmıştır. 


5. İran hükümdarlarından 2. Keyhusrev'in askerleri milâttan önce 616'da İstanbul'u muhasara etmiş, Kadıköy taraflarını zaptetmişlerse de bu köy sonra yine Bizanslılar'a intikal etmiştir. 


6. Atinalılar Bizans şehrini milâttan önce 408'de kuşatmış, kıtlık ve pahalılık sebebiyle zaptetmişlerdir. Fakat daha 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sonra Ispartalılar Atinalılar'a karşı başarı sağlayarak şehri milâttan önce 358'de onlardan alıp önceki hükümdar sülalesi- ne iade etmişlerdir. 


7. Büyük İskender-i Rümi'nin babası Filip (Philippos), Bizans kasabasını zaptetmek için çok çalışmıştı. Fakat Bizans ahalisi Atinalılar ile ittifak ederek karşı koydular ve şehri kurtarmayı başardılar. 


Filip milâttan önce 383'de doğmuş, 336'da katledilmiştir. 
Bizans'ı milâttan önce 340'ta kuşatmıştır. 


8. Bizans şehri dâhili tefrikalardan biri sırasında İmparator Septimius Severus tarafından tahrip edilmiş, bir müddet sonra oğlu Antonius Bassianus'un iltimasıyla tamir ve onun adına nisbetle Antonya diye isimlendirilmiştir. 


9. Bizans kasabası ve karşısında bulunan Hrisopolis, yani Üsküdar semti Karadeniz'den gelen İskit (Turan) kavimlerinin hücumuna uğrayıp yağmalanmıştır. 


10. Romalılar vaktiyle Bizans'ın bağımsızlığını kabul etmişlerdi. Bilahare Roma İmparatoru Vespasiyen (Vespasianus) Bizans'ı Roma'ya ilhak etmişti. Bu halde Bizans Roma'nın bir eyaleti olmuşken Roma generallerinden Septimius Severus ile diğer Roma generali Pescenius arasındaki rekabet sonucunda milâttan sonra 193'te bir savaş çıkmış, Septim milâttan sonra 196'da Bizans'ı kuşatmış, üç sene devam eden bu kuşatma neticesinde ahali aç kalmış ve nihayet şehrin kapılarını açmıştır. 


Septim ahaliyi kılıçtan geçirmiş, şehrin bütün kalelerini yıkmıştır. Fakat daha sonra pişman olup şehri yeniden inşa etmiş, kalelerini de yeniden yapmıştır. 


11. Roma imparatorlarından Gallus'un zamanında (m.s. 
251-253) Bizans şehri yine tahrip edilmiş ve halkı katliama tâbi tutulmuştur. 
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12. Roma imparatorlarından Büyük Konstantin Bizans kasabasını harap olmaktan kurtarmış, burayı büyük bir şehir haline getirmeye çalışmış, şehrin eski surlarını yeterli görmeyerek etrafına birtakım geniş surlar yaptırmış, bu sayede şehir büyüklükte ve güzellikte Roma'yı geçmiştir. Bugün görülen büyük surları da 2. Theodos yaptırmıştır. 
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İşte bu Konstantin Hıristiyanlığı kabul etmişti. Hadise söyle gerçekleşir: Bir zamanlar Romalılar arasında bir karışıklik baş göstermiş, birtakım inkılâplar meydana gelmişti. 
Konstans'ın oğlu olup “Sezar” unvanını taşıyan Konstantin, rakiplerine üstün gelerek bağımsız bir şekilde Roma'yı idare etmeye başlamış, Bizans kasabasını da Konstantin şehri haline getirmiştir. 


İşte bu sırada Konstantin ordusunu teşkil eden askerlerin yarısı hıristiyanlardan meydana geliyordu. Konstantin bunlara jest olmak üzere sancaklarına haç işareti taktırmış, dini hürriyetlerini tanımış, kendisi de resmen Hıristiyanlığı kabul etmiştir. 


Konstantin, İznik'teki ilk hıristiyan konsilini toplayarak hiristiyanların “Arios” mezhebini dalâletle mahküm etmiş, hıristiyanların pazar günleri herhangi bir işle meşgul olmamaları da yine bu konsilde karar altına alınmıştır. 


Arios İskenderiye piskoposu idi. Allah'ın birliğine inanıyordu. Hz. İsa'nın -hâşâ- Allah'ın aynısı olup O'nunla cisim ve kıdem/ezelilik bakımından ortak olduğu inancını reddetmekteydi. Bu mezhep, milâdi 3. asra yakın bir zamanda kurulmuştu. 


Miladi 5. yüzyıla doğru da tasvir-şikenler (iconoclastic, put kırıcılar)» adında bir mezhep daha çıkmıştı ki bu mezhebe bağlı olanlar ikonlara ibadet etmenin putperestlikten farkı olmadığı kanaatindeydiler. Bu bakımdan kiliselerdeki bütün ikonları kırıp imha etmişlerdi. Bu mezhep 8. yüzyıla doğ- 


" İkonoklast hareketin başlayışı (milâdi 300'ler, yani 4. asır), gelişme gös- 
(ermesi, taraftarları, karşıtları ve Bizans kilisesindeki tartışmaları bir arada görmek için bk. Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi (çev. Fikret Işıltan), Ankara 1981; Mehmed Aydın, “Bizans Kilisesinde İkonoklast (Tasvir Kırıcı) Hareketin Kökenleri”, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 13, Konya 2002, s. 5-15. 
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ru ziyadesiyle güçlenmiş, milöttan sonra 730 yılında İstanbul'da yapılan bir konsilde resmen kabul edilmişti. 


Papa ile kendisine tabi olanlar ise ikonlara ibadete devam edip savunmaktan geri durmamışlardır. Dolayısıyla Roma ahalisi bu yeni mezhebe karşı isyan ederek Doğu kilisesini tanımaz olmuşlar, papayı kendilerine dini lider seçmişlerdi. 


Daha sonra birçok mücadelenin ardından Doğu Roma'da milâttan sonra 782 ve 842 yıllarında düzenlenen konsillerde alınan kararlarla bu mezhep Doğu Roma'da da feshedilmiş ve gitgide bağlısı kalmamıştır. 


13. Büyük Konstantin vefat ederken hükümetini üç oğlu arasında taksim etmişti. Kardeşler arasındaki rekabet sebebiyle savaşlar çıkmış, neticede bunlardan ikisi vefat edip Konstans adındaki kardeşleri milâttan sonra 350'de bütün Roma İmparatorluğu'na sahip olmuştu. 


Konstans Roma'dan ayrılmadığı gibi ondan sonraki Roma hükümdarları da Roma'dan ayrılmamışlardır. Ancak milâttan sonra 394 senesinde bağımsız bir şekilde Roma imparatoru olan Theodos ülkesinin genişliğinden dolayı Roma'dan idare edilmesini mümkün görmeyerek Roma İmparatorluğu'nu biri Batı, diğeri de Doğu olmak üzere iki kısma ayırmıştır. Bunları da oğulları Arkadius ile Honorius arasında taksim etmiş, Honorius Bau Roma imparatoru, Arkadius da Doğu Roma, yani Bizans imparatoru olmuştur. 


Ayasofya'nın ikinci kurucusu olan ve Roma kanunlarını toplayarak kendi adına izafe eden Jüstinyen zamanında (m.s. 
527-565) Doğu Roma İmparatorluğu en büyük kuvvet ve ihtişamına ulaşmış, Roma'yı da nüfuzu altına almıştı. Daha sonra mezhep çekişmeleri başlamış, Bizans ile Roma ruhani liderleri arasında rekabet ve üstünlük duyguları yüz göstermiş, Doğu ve Roma kiliseleri birbirinden ayrılmış, bu iki kilise birbirini tanımaz olmuştu. 
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Romalılar, “genel” anlamındaki Katolik mezhebini, Doğu kilisesi de “sahih itikad” anlamındaki Ortodoks mezhebini seçmiştir. 


Sonra Batı Roma İmparatorluğu birçok acı olaydan dolayı farklı devletlere ayrılarak çökmüştür. Doğu Roma ise müslahkem kalelere sahip olduğundan dış saldırılara direnerek İstanbul'un Sultan Fâtih tarafından fethine kadar düşe kalka yaşayabilmiştir. 


Velhasıl İstanbul'un Konstantin şehri haline geçmesi milâttan sonra 330 yıllarına rastlar. Şehrin Doğu Roma İmparatorlupuna merkez olması da milâttan sonra 395 tarihine denk gelir. 


14. Tataristan kavimlerinden Avarlar milâttan sonra 557'de Volga ve Don nehirlerini geçip Tuna sahillerine gelmişler, milâttan sonra 593 senesinde Kostantiniye Rum imparatorlariyla muharebe etmişler ve milâttan sonra 620da kisra ile ittifak antlaşması yaparak Kostantiniye üzerine hücumda bulunmuşlarsa da liderleri “Bayan” İstanbul'un surları haricinde İmparator Heraklius tarafından mağlup edilmiştir. 


15. Slavlar 283 (896) yılında Konstantiniye'yi kuşatarak halkının çoğunu öldürmüşler, birçok yeri harap etmişlerdir. 
Rum Hükümdarı Halas yanında bulunan birtakım müslüman esirlerini silahlandırarak Slavlar üzerine sevketmiştir. Bu kahramanlar Slavları mağlup edip onları Kostantiniye'den uzaklaştırdılar. Rum hükümdarı ise bu kahramanlığı görünce korkmuş, ellerinden silahlarını alarak onları beldelerine dağıtmıştır. 


Slavlar Bulgarlar'a verilen bir isimdir yahut Bulgaristan ile Kostantiniye arasında oturan bir kavimdir. 


16. Ruslar vaktiyle putperesttiler. 865'te 3. Michael zamanında İstanbul'a hücum etmişler, Boğaziçi cihetini istila ederek rastladıkları papazları çarmıha germişler, kafalarına uzun çiviler çakmışlardı. 
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Daha sonra milâttan sonra 904 senesinde 6. Leon zamanında (886-912) İstanbul'a tekrar hücum etmişler, 936'da 1. 
Roman (Lecapenus) döneminde (920-944) şehri muhasara eden bir Rus donanması Rum ateşiyle tahrip edilmiştir. 


Ruslar 1043'te de 10. Konstantin zamanında“ İstanbul'a tekrar hücum etmişlerse de mağlup olup 15.000 asker kaybetmişlerdir. 


İbnü'l-Esir Tarihinde? yazdığına göre Ruslar ikinci defa 
435 (1043) yılında deniz yoluyla Kostantiniye”ye gelerek Rum 
hükümdarına âdetlerine muhalif tekliflerde bulundular. Bunun üzerine Rumlar, Ruslar ile savaşmaya başladılar. Rus gemilerini ateşlediler. Birçok Rus öldü. Karaya çıkmış olan Ruslar da bozguna uğradılar. Kimi esir düştü, kimi de zorla ele geçirilerek sağ elleri kesildi, şehirlerde dolaştırıldılar. Bunlardan pek az kimse kurtulabilmiştir. 


17. Kuzeyli kavimlerden Varek toplumu da milâttan sonra 865-1034 yılları arasında Kostantinye ye defalarca hücum etmiştir. Bizans imparatorları bunlara güçlükle direnerek hâkimiyetlerini devam ettirebilmişlerdir. 


36 Bilgi yanlış olsa gerektir. Çünkü 1043 yılında Bizans'ın başında Ducas 
Hanedanı'ndan 10. Konstantin değil, 9. Konstantin (1042-1055) bulunuyordu. 10. Konstantin 1059-1067 yılları arası hüküm sürmüştür. 
İzzeddin İbnü'l-Esir, e/-Kamil fi't-târih (ed. Carolus Johann Tornberg), c. 1-12, Beyrut 1982. 

58 Vikingler demek istiyor. Şöyle ki Kiev Rus Devleti'nin kurucusu Rurik'tir. Rurik, Danimarkalı bir Lord idi. Rusya'ya 855 yılında gelmiş, sonra Novgorod'a giderek burada başa geçmiştir. Rurik, Kostantinopol'e sefer düzenlemiş, donanmasının gücüne rağmen başarılı olamamıştır. 
Fakat böylece Rus-Bizans ilişkileri önem kazanmaya başlamıştır. Rusya'da Bizans kültürünün yayılması da bu sayede olmuştur. Rurik'ten sonra Varek Knezi Oleg tarafından İstanbul'a ikinci bir sefer düzenlendi. Bunun üzerine güç duruma düşen Bizans anlaşma talep etmek zorunda kaldı ve Ruslar'a birçok hak tanındı. 


w 
N 
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18. Macarlar milâttan sonra 959 yılında İstanbul'un surlarına dayanmışlardı. 1. Roman Lakapenos (920-944) tarafından püskürtüldükleri için hücumları sonuçsuz kalmıştır. 


19, Bir Venedik donanması milâttan sonra 1302 senesinde 2. Andronikos Palaiologos zamanında (1282-1328) İstanbula hücum etmiştir. 


20. Galata'da oturan Cenevizliler milâttan sonra 1348 senesinde 5. Ioannes Palaiologos (1341-1391) ile 6. Ioannes Kantakuzenos (1347-1354) zamanında İstanbul'a hücum ettilerse de püskürtüldüler. 


Yine Cenevizliler milâttan sonra 1437 senesinde şehre denizden hücum ettilerse de bir şey yapamadan savuşturuldular. 


21. İmparator 8. Ioannes Palaiologos'un (1425-1448) biraderi Dimitrios milâttan sonra 1441 yılında İstanbul'a hücum etmiş fakat başarılı olamamıştı. 


22. Latin ve Frenk” diye anılan bir kısım Batı hıristiyanlarından oluşan Haçlı orduları Kudüs”e giderken Kostantiniye”yi zaptetmişlerdi. 


Olay şöyle vuku bulmuştu: Bizans hükümdarı kardeşinin gözlerini çıkartarak kendisini zindana atmıştı. Bu şahsın oğlu, kız kardeşinin kocası ve Frenk hükümdarlarının büyüğü olan Alman Kralı Philipp von Schwaben'e iltica etmiş, amcasından intikam almak sevdasına düşmüştü. Haçlılar Şam'a giderken Kostantiniye yolunu tutmuş, bu çocuk ile amcasını barıştırmak istemişlerdi. Fakat Bizans hükümdarı bu orduya karşı cephe almış, aralarında 599 senesi Zilkade ayında (Temmuz 1203) aralarında savaş çıkmıştı. Bunun üzerine Bizanslılar yenilmiş, Haçlı ordusu şehre girmişti. 


© Osmanlılar başlangıçta Batılılar'a, daha sonra özellikle Fransızlar'a Frenk derlerdi. 
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Haçlılar Kostantiniye halkını pek ziyade sıkıştırmış, kendilerinden pek çok mal almış, hatta Hz. İsa'nın süreti namı- na yapılmış olan haçların ve İnciller'in üzerindeki süslemeleri de yağma etmişlerdir. 


Denilir ki Haçlıların 300 kadırgası Haliç önünde yer tutmuştu. Haçlılar büyük bir yangın esnasında şehre girmiş, İmparator Aleksios firar etmiş, kardeşi Isaakios hükümdar tayin edilmiş, daha sonra bunun oğlu Aleksios imparator olarak Haçlı ordusuna katılmıştır. 


Bizanslılar yeni imparatorun Latinler'e meyletmesine içerlemişlerdi. Bir ara cesaret göstererek Frenkler'i şehir dışına atmış, şehrin kapılarını kapatmış, İmparator Aleksios ile babasını boğarak Murtzuphlos'u imparator tayin etmişlerdi. Bunun üzerine Frenkler şehre art arda hücum etmeye başlamışlardı. 


Bizanslılar, bu şiddetli kuşatma karşısında çok zayıf düşmüş, Konya hâkimi Rükneddin Süleyman b. Kılıcarslan'a haber göndererek ondan yardım dilemişlerdi. Fakat beklenen yardım gelmemişti. 


Kuşatmacıların sayısı 30.000 civarındaydı. Sonunda şehrin bir kısmını ateşe verdiler ve şehre girerek halkı üç gün kılıçtan geçirdiler. Ellerinde İnciller ve haçlar olduğu halde eman dileyen rahiplere, papazlara bile asla iltifat etmeyen Frenkler, katliam ve benzeri görülmedik bir şekilde yağmaya devam ettiler (1204). 


Haçlı ordusu, üç hükümdarın kuvvetlerinden oluşuyordu. Bunlardan Baudoin de Flandres adındaki kumandan kura ile Kostantiniye hükümdarı ilan edilmiştir.” 


40 Aslında Haçlı ordusu başkumandanı İtalyan Bonifacio Bizans imparatoru olmuş, Isaakios'un Bukoleon Sarayı'na yerleşmiş ve sonradan imparatorluk imtiyazlarından faydalanabilmek maksadıyla Isaakios'un Macar asıllı karısı Marguerite ile evlenmiştir. Baudouin'in kardeşi Henry 
de Flandres ise Haliç Sarayı'na yerleşmiştir. Bütün bunlar 13 Nisan 1204 
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Bu devrim sonucunda Rum Patriği 5. Mikhail İznik'e giderek orada dini reisliğine devam etmiştir.” Bizans Rumlamnn bir kismi derhal bağımsızlıklarını ilan ederek Kostantiniye'nin yeni hükümetini tanımamış, sonra da Trabzon'da (1204-1461) ve İznik'te (1204-1261) müstakil hükümetler kurmuşlardır. Bunlar Latinler ile uğraşmaktan geri kalmamışlardır. Nihayet İznik'te hüküm süren 8. Mikhail Palaiologos (1259-1282) milâttan sonra 1261 yılında Kostantiniye'yi Latinlerden geri alabilmiştir. 


İSTANBUL'UN MÜSLÜMAN ARAPLAR TARAFINDAN 
KUŞATILMASI VE İSTANBUL'DA ASHÂB-I KİRÂMDAN 
BAZI ZATLARIN MAKAMLARI 


1. Kostantiniye şehri Hz. Osman'ın (r.a) halifeliği zamanında (644-656) Şam valisi olan Hz. Muâviye (r.a) tarafından 
32 (652) yılında kuşatılmıştır. 


Hz. Muâviye'nin ordusu, İstanbul dolaylarında Bizanslılar ile savaşmış, daha sonra geri dönmüştür. 


2. Kostantiniye, Hz. Muâviye'nin halifeliği zamanında (661-680) Süfyân b. Avf komutasındaki bir İslâm ordusu tarafından kuşatılmıştır. Bu orduya daha sonra Hz. Muâviye'nin oğlu Yezid de 4000 kişilik bir kuvvetle katılmıştır. Bu kuvvet arasında Ashâb-ı kirâm'dan Halid b. Zeyd Ebü Eyyüb el-Ensâri de (r.a) bulunuyordu. 


Bu kuşatma, denizden ve karadan yapılmış, bu esnada birçok İslâm mücahidi şehid düşmüştür. O zaman kaleleri 


tarihini izleyen dönemde meydana gelmişti. Fakat 9 Mayıs 1204'te dokuz Venedikli ile dokuz Fransız'dan oluşan bir heyet Flandres ve Hainaut Kontu Baudoin'i Ayasofya'da imparator seçti. Böylece Bizans'ta yeni bir durum meydana gelmiş oldu. 

' İyi incelendiğinde İznik'e sığınan patriğin 10. Ioannis Kamateros (patrikliği: 1198-1206) olduğu görülür. Bilmen'in burada ismini verdiği Mikhail Autoreianos (patrikliği: 1207-1213) ondan sonraki patriktir. 
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tahrip edecek mükemmel toplar mevcut olmadığından şehrin kolaylıkla ve az bir zaman zarfında elde edilebileceği umulamazdı. Dolayısıyla İslam ordusu, bu harbin fazla devam edeceğini dikkate alarak kendi ülkelerine dönmüşlerdir. 


İstanbul'un bu kuşatılması, 49 (675) yılına denk gelir. 


Bu kuşatmada ashâb-ı kirâmdan İbn Abbas, İbn Zübeyr gibi bir kısım değerli zatlar da hazır bulunmuştur. Hatta rivayete göre bu kuşatma esnasında yirmi yedi veya on yedi kişi şehid düşmüştür. Bugün bu zatlara ait olduğu belirtilen bazı mezarlar mevcuttur. 


Halid b. Zeyd hazretleri de bu muhasara sırasında ishal- den vefat edip vasiyetine dayanılarak İstanbul suru dışında bulunan türbesine 50 (676) yılında defnedilmiştir. Burası o tarihten itibaren müslümanların mübarek bir ziyaretgâhı olmuştur. 


Rivayete göre Fâtih Sultan Mehmed, Hz. Halid b. Zeyd'in daha sonra bilinmez hale gelen türbesini Akşemseddin hazretlerinin işareti ile yeniden ziyaretgâh haline getirmiştir. 

Fakat büyük âlim ve muhaddis Bedreddin Mahmud el-Ayni'nin meşhur tarih kitabında“? yazdığına nazaran Hz. Halid'in türbesi öteden beri İstanbul'un suru dışında belli bir ziyaretgâh halinde bulunuyordu. Bu tarih ise İstanbul'un fethinden evvel yazılmıştır. Bedreddin el-Ayni merhumun vefatı ise 726”dır (1325). 


32 Bedreddin el-Ayni, İkdü'-cümân fi târihi ehli'z-zamân (nşr. Muhammed 
Muhammed Emin), c. 1-4, Kahire 1987-1992. 

© Burada bir tarih yanılgısı söz konusu olsa gerektir. Zira Ayni merhumun vefat tarihi 855'tir (1451). Fakat bu durum Bilmen'in iddiasıyla çelişmez. 
Çünkü İstanbul Fâtih Sultan Mehmed tarafından 857'de (1453) fethedilmiş, Ayni de 855 (1451) yılında vefat etmiş olduğuna göre Bedreddin el-Ayni her hâlükârda İstanbul'un fethinden önce vefat etmiş ve eserini de yine fetihten evvel yazmış olur. Ömer Nasuhi Bilmen, bu ifadesiyle çok net belirtmese de sanki Halid b. Zeyd'in mezarının fetihle birlikte keşfedilmediğine, zaten bilinmekte olduğuna dikkat çekmek istemiştir. 
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Eyüpsultan Camii ve Avlusu 
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Muhasara esnasında ashâb-ı kirâmdan şehid olan zatların isimlerine ve makamlarına dair Lugat-ı Târihiyye ve Coğrâfiyye'dei yazılı olan bir cetvel şu şekildedir. 

a) Kâ'b (r.a) Eyüp'te Çınar denilen yerde Beylik Değirmen yakınında. 


b) Ebü'd-Derdâ. Eyüp'te Zal Mahmut Paşa Camii yakınında. 


© Muhammed el-Ensâri. Abdülvedüd mahallesinde Båbülensar yakınında. 


d) Abdüssâdık Âmir, Eğrikapıda kapı arasında. 

e) Abdullah el-Ensâri. Hace Kasım Camii yakınında. 

Ð Abdullah el-Hudri. Eğrikapı içinde Rum kilisesi civarında. 

g) Ebü Şeybe el-Hudri. Ayvansaray Kapısı içinde. 

&) Hamdullah el-Ensâri. Ayvansaray Kapısı içinde. 

h) Câbir. Ayvansaray Kapısı dahilinde cami içinde. 

1) Ebü Zer el-Gıfâri. Çınarlı Çeşme'de Valide Camii dışında. 

i) Şu'be. Eğrikapı içinde Şişehane yakınında. 

b Ebü Said el-Hudri. Sultan Hamamı civarında Karye Camii yakınında. 

k) Abdullah b. Hişâm. Sultan Hamamı külhanı içinde. 

D Amr b. As. Kurşunlu Mahzen Camii (Yeraltı Camii) içinde. 

m) Vehb b. Hüşeyre. Kurşunlu Mahzen Camii (Yeraltı Camii) içinde. 

n) Üsâme b. Zeyd. Eğrikapı dışında. 

Allah Teâlâ hepsinden razı ve hoşnut olsun. 


44 Yağlıkçızâde Ahmed Rifat Efendi, Lugat-ı Törihiyye ve Coğrafiyye, c. 1- 
7, İstanbul 1299/1883. 
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Bu zatlardan bir kısmının mübarek mezarlarının başka beldelerde olduğu tercüme-i hallerine (biyografilerine) dair yazılmış kitaplarda kayıtlıdır. Doğrusunu Allah bilir. 


3. Kostantiniye şehri, Emeviler'den Süleyman b. Abdülmelik zamanında da (715-717) kuşatılmıştır. 98 (717) yılında Süleyman'ın kardeşi Mesleme'nin kumandasında İstanbul üzerine bir İslâm ordusu sevkedilmişti. 


Kayser (Bizans imparatoru) İstanbul'u tahkim etmiş, mancınıklar kurmuş ve o zamanda mevcut olup sonraları unutulmuş olan bir tür ateş tertibatı hazırlamıştı ki bu ateş sönmezdi. Buna “Rum ateşi”” denilirdi. 


Mesleme'nin 120.000 askeri vardı. Anadolu'yu geçip birçok yeri fethettikten sonra Akdeniz Boğazı'na” gelmiş, gemilerle Gelibolu'ya geçmiş, sahil yolundan ilerleyerek İstanbuP”u kuşatmıştı. 


Bizanslılar, nüfus başına yıllık birer altın cizye vermek suretiyle barış istemişlerse de Mesleme kabul etmemiştir. 


Berrüşşam sahilinden çıkan diğer bir Şam donanması ise Fransa sahillerinde dolaşan Mısır donanmasını da yanına alarak İstanbul'un önüne gelmişti. 


Müslümanlar Kostantiniye'ye hem karadan hem de denizden hücum edeceklerdi. Bu gemiler 100'er asker alabilecek bir hacimde olup toplamı 1800 kıtadan ibaretti. 


Rum ateşi, yer yer kükürt, sönmemiş kireç, reçine ve petrol karışımın- dan oluşan kimyasal bir madde olarak tanımlanmasına veya imalatında neft ve paçavra kullanıldığı söylenmesine rağmen günümüzde bile hâlâ tam olarak bilinmeyen tarihi bir savaş malzemesidir. Karada ve denizde yandığı, söndürülmesi çok güç olduğu için karşı taraf üzerinde caydırıcı ve ürkütücü bir etkiye sahipti. Günümüzün napalm bombası- na benzetilmektedir. Orijinal ismi “Grejuva”dır. 

© Çanakkale Boğazı. 
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Fakat Rumlar o su ile sönmez ateşi parlatarak bu gemilerden birçoğunu yakmışlardır. Kış da gelmişti. Mesleme zor bir durumdaydı. Bahar gelince İslâm ordusu yine hareketlendi, O sırada halifelik makamına geçmiş bulunan Ömer b. Abdülaziz (717-720) tarafından orduya gerekli yiyecek ve mühimmat gönderilmişti. 


Bu sırada İskenderiye”den 400, Afrika'dan da 360 İslâm harp gemisi gelip İstanbul'un önüne demirlemişti. Maalesef bu gemilerin bir kısmı yine Rum ateşi yüzünden yanıp battı. 
Derken Bizanslılara Frenkler tarafından imdat gelmekte olduğu söylentisi yayıldı. Ömer b. Abdülaziz de Mesleme'ye geri dönmesi emrini vermişti. 

Mesleme, aldığı bu emir üzerine on üç aydan beri kuşatmakta olduğu İstanbul'u terkedip Gelibolu Boğazı'ndan”? 
Şam'a dönmüştür. 


Mesleme, kuşatma sırasında dağlar misali zahire bulundurmuş, bunlardan bir kısmını harp sahası civarında ektirmiş, bir kısmı ile de askerini beslemişti. Bir ara düşmana şiddetli bir hücumla zaferi kazanacağını hissettirmek için yanında bulunan zahireleri yaktırmış, bu yüzden ordusu bir hayli darlık ve sıkıntı içinde kalmıştır. 


Rivayete göre Galata'daki Arap Camii de bu kuşatma sırasında kiliseden camiye dönüştürülmek suretiyle yaptırılmıştır. 
4. Kostantiniye şehri Hişâm b. Abdülmelik zamanında 


(724-743) Seyyid Battal Gazi tarafından da muhasara edilmiştir ki 121 (739) yılına rastlar. 


Battal Gazi'nin bu çatışmalar sırasında şehid olduğu aktarılır. Bursa vilayetinin Eskişehir kazasında kendisine ait ol- 


Çanakkale Boğazı. 

48 Hakkında bk. Menâkıb-ı Gazavât-ı Seyyid Battal Gâzi, İstanbul 1899, 
Muhiddin Aslanbay, Seyitgazi'nin Tarihçesi ve Seyyid Battal Gazi'nin Hayatı ve Bazı Menkıbeleri, yy, ts. 
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duğu söylenen bir mezar keşfedilmiştir.” Türbesi Selçuklu Hükümdarı Alâeddin'in annesi” tarafından yaptırılmıştır. 


Hişâm'ın zamanında Rumlar'dan Anadolu yönünde birçok yer alınmıştır. Fakat Kostantiniye'nin fethi nasip olmamıştır. 

5. Kostantiniye, Abbâsilerden Muhammed el-Mehdi devrinde (775-785) oğlu Harun Reşid tarafından da kuşatılmıştır. 


Harun Reşid Rumlar'a karşı Anadolu'da şanlı savaşlar yapmış, Üsküdar'a kadar gelmiştir. 


Muhammed el-Mehdi'nin vefatı 169 (785) yılındadır. 


6. Kostantiniye, Harun Reşid'in hilafeti zamanında (786- 
509) Ebü Melik tarafından da kuşatılmıştır. 


Harun Reşid kendi hâkimiyeti zamanında Bizans İmparatoru Tekfur'a”! karşı üç defa savaş açmış, büyük zaferler kazanmış, Ereğli'ye kadar bir hayli yerleri zaptetmiş, Bizans yönetimini yıllık belli bir cizyeye tâbi tutmuştur. 


İstanbul Rehberinde yazıldığına göre Harun Reşid'in emri altında gelen Araplar, Kostantiniye'yi dört ay kuşatma- dan sonra barış antlaşması yaparak geri dönmüşlerdir. Fakat imparator antlaşmayı bozunca Harun Reşid tekrar gelmiş, amacına ulaştıktan sonra edindiği ganimetle geri gitmiştir. 


Harun Reşid 193 (808) yılında vefat etmiştir. Bu zatın hâkimiyet sahası Kafkas dağlarından Hint Okyanusu'na ve Sah- 


" İlyas Küçükcan, Nakoleia'dan Seyitgazi'ye Seyyid Battal Gazi ve Külliyesi (ed. Alemdar Yalçın), Ankara 2004; ayrıca bk. http://www.kul- tur.gov.tr/ TR/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFF1AD8E71A9A9C292 500AF431ED596545C (04/03/2007); http://vvvvvv.seyitgazi.gov.tr/tur- izm.htm (04/03/2007). 

l. Alâeddin Keykubad'ın (1219-1237) annesi Ümmühan Hatun tarafından 1207-1208 yılları arasında yaptırılmıştır. 

Bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli'deki hıristiyan beylerine tekfur unvanı verilirdi. Burada kayser unvanı daha uygun olsa gerektir. 
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ra Afrikası”na, Çin hududundan Atlas Okyanusu'na kadar genişlemişti. 


Bazı tarihçilere göre gerek Abbasi halifeleri, gerek Selçuklu hükümdarları Bizans İmparatorlarıyla defalarca savaşmışlarsa da Kostantiniye”yi muhasara etmemişlerdir. 


İSTANBUL”UN MÜSLÜMAN TÜRKLER 
TARAFINDAN MUHASARALARI 


1. Sultan Yıldırım Bayezid İstanbul'u iki defa kuşatmıştır. 


2. Yıldırım Bayezid zamanında (1389-1403) Bizans Hükümdarı Ioannes Palaiologos (1379-1391) ile oğlu Andronikos Palaiologos ve torunu arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Hükümdarın bu oğlu ile torununun müracaatı üzerine Yıldırım 
Bayezid bir eyaletten ibaret kalmış olan Bizans ülkesine 6000 
süvari ve 4000 piyade ile varmış, Ioannes ile diğer oğlu Manuel Palaiologos'u saraylarından çıkarıp zindanına atmış, Andronikos”u Kostantiniye tahtına oturtmuştur.”? 


Andronikos Yıldırım'a yıllık birkaç kantar altın ve gümüş vermeyi vaat etmişti. Daha sonra ihtiyar loannes”in ricası üzerine Yıldırım Bayezid loannes'i tekrar hürriyetine kavuştur- 


5 Kısmen karışmış görünüyor. Bizans hanedanı arasındaki ihtilaf ve mücadeleler Bizans'a karşı daha etkili bir tavır takınmak isteyen Yıldırım Bayezid'e avantaj sağlamıştır. Yıldırım, vaktiyle 1. Murad tarafından hapsedilmiş İmparator 5. Toannes”in torunu ve Andronikos'un oğlu Ioannes'in rica ve iddialarını kabul ederek 1390'da İstanbul üzerine yürümüştür. Genç Ioannes şehirdeki taraftarlarının yardımı ile İstanbul'a girmiş, amcası Manuel'i tahtından indirmeyi başarmış ve 7. Ioannes olarak tahta oturmuştur. 

Yıldırım Bayezid, hapisten kaçarak kendisine sığınan 5. Ioannes ile Manuel'in ricalarına, İstanbul halkının eğilimine bakarak asker temin etme ve vergi ödeme sözü almak suretiyle bu ikisini birbirine ortak olmak üzere Bizans tahtına oturtmuştur. 7. Ioannes İstanbul'u terketmek zo- 


5 


D 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muş, Toannes'in naipliğini de haiz olmak üzere Manuel'in imparatorluk tahtına oturmasına yardım etmiştir.” 


Ioannes Palaiologos gördüğü bu iyilik ve yardım üzerine Manuel'in söz verdiği vergiden başka her senenin ilkbaharında süvari ve piyade olarak 12.000 asker sağlayıp sunma- ya ve kendisinin her sene bağlılığını bildirmek için bizzat padişahı ziyarete geleceğine ve Osmanlı Devleti'nin dostlarıyla dost, düşmanlarıyla düşman olacağına söz vermişti. 


İhtiyar Ioannes bu hadiseden sonra İstanbul şehrinin etrafını bir kat daha istihkâm ile takviye etmiş, hatta gerekli taşları bulamadığı için üç büyük kiliseyi yıkarak taşlarını kullanmiştir. Yıldırım Bayezid durumdan haberdar olunca şiddetli bir emir vermiş, bu istihkamları yıktırmış, Toannes da kederinden ölmüştür. 


Ioannes”in oğlu Manuel, Bursa'da Yıldırım Bayezid'in maiyetinde bulunuyordu. Babasının ölümünü haber alınca gizlice İstanbul”a dönmüştü. 


Sultan Bayezid Manuel'in firarına kızmış, kendisine bir zabıt göndererek bazı işlerinden dolayı İstanbul'da bulunan müslümanların davalarını görmek üzere hıristiyan mahkemelerine müracaatları câiz olmadığından, bundan sonra bu tür davaların Osmanlı Devleti'nce atanmış bir kadı huzurunda görülmesini ve müslümanlar için mevcut kiliselerden birinin camiye dönüştürülmesini teklif etmiş, aksi takdirde şehrin geçitlerini o taraflarda bulunan Osmanlı askerleriyle kapatacağını bildirmişti. 

Yıldırım Bayezid, bu teklife olumlu cevap alamayınca o 


tarafta bulunan Osmanlı askerleri Pandos'tan İstanbul'un sur- 


runda kalmasına rağmen Osmanlı sultanının girişimiyle Silivri, Tekirdağı ve Selanik gibi yerleri yönetmeye devam etmiştir. 
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larına kadar köyleri vurup ahalisini esir almış, şehrin dışarıyla bağlantısını kesmiştir (794/1391). 


Yıldırım Bayezid 796 (1393) yılında bugün Anadoluhisarı denen Güzelcehisar'ı yaptırmış, bu suretle Boğaziçi'ne hakimiyet sağlayarak İstanbul'un fethini hayli yaklaştırmıştır. 


Sultan Bayezid 797 (1394) senesinde Edirne'den asker toplayarak İstanbul'u kuşatma altına almıştır. Fakat Macar kralı, Yıldırım'ı bu niyetinden vazgeçirmek için 100.000'den fazla askerden oluşan bir müttefikler ordusu kurarak Niğbolu Kalesi'ni kuşatmıştı. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid İstanbul muhasarasını terk ile Niğbolu tarafına koşmuş, düşman ordularını yenilgiye uğratmıştır. 


Yıldırım Bayezid Han, 799 (1394) senesinde İstanbul'u bizzat kuşatmıştır. Buna sebep de Bayezid Han sayesinde kayser olan Andronikos'un oğlu Ioannes'in batıdaki Haçlı ordularını müslümanlar üzerine hücuma kışkırtmasıdır. 


Bu kuşatma üzerine kayser, yıllık 10.000 altın vergi vermek ve İstanbul Hisarı içinde bir İslâm mahallesi tesis etmek”, burada Türkmen göçmenlerin oturmalarına ve bu mahalle müslümanları için imam, müezzin ve kadı tayin edilmesine izin vermek şartıyla barış ricasında bulunduğundan kuşatma bu şartlarla kaldırılmıştır.” 


5 Mahalleye, Göynük ve Taraklı Yenicesi taraflarından getirilen Türkmenler yerleştirilmişti. Ankara Savaşı'ndan (1402) sonra bunlar buradan çıkarılarak Tekirdağ civarına gönderilmiş, hatta 14. yüzyılda bile orada Göynüklü denilen mahalde yaşadıkları tarihçilerce (Hoca Sâdeddin, Tâcü't-tevârih, s. 149) kaydedilmiştir. 

Bu mahalle ve cami hakkında iki görüş vardır. İlkine göre burası Davud Paşa Camii'nden Marmara'ya doğru uzanan semttedir. İkincisine göre ise Sirkeci taraflarındadır. Evliya Çelebi'ye göreyse (Seyahatnâme, 2/41) Unkapanı'ndan ta Gül Camii'ne varıncaya kadar 700 hanelik bir müslüman mahallesi kurulmuş, Aya Kapısı'nın iç yüzündeki Sirkeci Tekkesi mahkeme, Gül Camii ise ibadethane yapılmıştır. 
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Bu muhasaranın kaldırılmasına Timurlenk'in Anadolu'da sözükmesi veya Sadrazam Ali Paşa'nın kayserden rüşvet almış olması” sebep gösterilmektedir. 


Gerçekte Sultan Bayezid İstanbul'un fethine epeyce yaklaşmıştı. Timur olayı buna mani olmuştur. 


Timur vakası Osmanlı Devleti'ni zayıf düşürdü. Bundan istifade eden Bizanslılar, İstanbul'da bulunan bütün müslümanları şehri terketmeye mecbur tutmuş, şehirden çıkıp göç etmeye başlayan müslümanların tamamına yakınını yollarda şehid etmişlerdir. 


2. İstanbul kayseri, Sultan Yıldırım Bayezid'in şehzadelerinden Musa Çelebi'ye anlaşmayla vaat etmiş olduğu vergiyi bir hayli zamandan beri vermemiş, bununla beraber münasebetsiz cevaplarda da bulunmuştur. Bunun üzerine Musa Celebi İstanbul'u kuşatmıştır. Fakat kardeşi Çelebi Sultan Mehmed'in kayseri destekleme girişimi bu muhasaranın Ə14”te (1411) kaldırılmasına sebep olmuştur. 

3. İstanbul şehri Sultan 2. Murad (saltanatı: 1421-1444 ve 


1446-1451) tarafından da 20.000 kişiden fazla bir orduyla kusatılmıştır. 


Kayser Düzme Mustafa'yı”? İstanbul'a davet edip Sultan Murad üzerine saldırtmak istemişti. Bunun için Sultan Murad 


“ Hoca Sâdeddin Efendi'ye göre (1/148) Bizans imparatoru on balığın içini altın ve gümüş ile doldurarak Ali Paşa'ya göndermiş ve kendisinden padişah nezdinde aracı olmasını rica etmiştir. 

Mustafa Çelebi, Yıldırım Bayezid'in oğullarından olup devlet istikrarlı bir yapı kazandıktan sonra saltanat iddiasına kalkıştığı için bütün Osmanlı tarihlerinde özellikle Düzme Mustafa şeklinde anılmıştır. Mustafa Çelebi, babasıyla beraber Ankara Savaşı'nda bulunmuştur. Yıldırım Bayezid, esir düştükten sonra kendisiyle beraber ordu merkezinde bulunan şehzadeleri Musa ile Mustafa'nın buldurulmasını Timur'dan rica etmiş ve bunlar aranmıştır. Zafernâmelere göre Musa Çelebi bulunmuş ise de Mustafa Çelebi o araştırmada bulunamamış ve bundan dolayı 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bu muhasara ile Kayser'den intikam almak istemiştir. Fakat bu esnada Bizanslılar'ın teşvikiyle Sultan Murad'ın küçük kardeşi Mustafa'nın isyanı vuku bulmuş, Karaman ve Germiyan beyleri de ordularıyla Bursa civarına gelmişlerdi. Bu yüzden muhasara kaldırılmış, Bizanslılar ile bir barış antlaşması yapılmıştı. Bu antlaşmaya dayanarak Bizanslılar, her sene 30.000 duka altını vereceklerdi. İstanbul'un civarındaki bazı kazaları da Osmanlı Devleti'ne bırakmışlardı. Bu barış antlaşması 827 (1424) yılında yapılmıştır. 


Sultan Murad, İstanbul'un fethi hazırlıklarını tamamlamış ve oğlu Sultan Mehmed'e yazdığı bir vasiyetnâmede bu fethi tavsiye ve teşvik etmiştir. 


5. İstanbul'un son defa kuşatılması ve fethi Fâtih Sultan Mehmed'e nasip olmuştur. 


Fâtih Sultan Mehmed İstanbul'u fethetmeyi gaye edinmişti. Bu hususta vezirlerinin ve özellikle Sadrazam Halil Paşa'nın çaba harcamasını emretmiş, şehrin nasıl kuşatılıp savunulacağına dair uzmanlardan bilgi almıştı. 


SULTAN FATİH”İ İSTANBUL'UN FETHİNE 
SEVKETMİŞ OLAN HUSUSLAR 


İstanbul gibi dünyanın en seçkin bir merkezi olan müstesna bir şehri İslâm topraklarına katmak, buradan insanlık dünyasına İslâmiyet'in pek parlak nurlarını yaymayı başarmak, yüce bir fıtratta yaratılmış olan Fâtih Sultan Mehmed için ebedi bir şeref ve şan sağlayacaktı. 


kaybolduğuna hükmedilmiştir. Halbuki Timur'un Ankara Savaşı'nı müteakip etrafa göndermiş olduğu fetihnâmelerde Bayezid'in iki oğlu ile birlikte esir edildiği yazıldığına göre Musa ile Mustafa'nın da babalarıyla birlikte esir düştüğü anlaşılmaktadır. Belki de Şehzade Mustafa, Bayezid'in Timur'dan oğullarının aratılması hakkındaki ricasından sonra bulunmuştur. Nitekim Mustafa Çelebi'nin esir düşerek nice yıldan sonra avdet ettiği Enveri'nin Düsturnâmesi'nde kayıtlıdır. 


İSTANBUL'UN KURULUŞU VE DEĞİŞİK ADLARI ə 47 


İstanbul'un bir gün müslümanlar tarafından fethedileceği, bir peygamber mücizesi olarak, evvelce Peygamberimiz (s.a.v) tarafından 


La gəl gayi gəl: Azə Aİ ori ikl L itl ly 


hadis-i şerifiyle58 haber verilmişti: “İstanbul şehri elbette fetholunacaktır ve şüphe yok ki onu fetheden emir ne güzel emirdir ve o ordu ne güzel ordudur.” 


Bu mücizenin ortaya çıkmasına vesile ve bu övgüye nail olmak, İslâm'a hizmet etmek isteyen bir kimse ve bir müsliman hükümdar için en büyük gaye değil midir? 


İşte Fatih Sultan Mehmed, bu pek yüksek başarılara ulaşmak için gece gündüz İstanbul'un fethini düşünüp durmüktaydı. 


Bir de İstanbulun fethi, Osmanlı hükümetinin Asya ile Avrupa'da bulunan ülkesini birleştirecek, arada engel kalmayacaktn, Bu durum ise müslümanların her iki kıtada kolayca genişlemesine yardım edecekti. Türkler'in deniz kuvvetlerini de artıracak, mükemmel bir donanmaya mâlik olmalarını sağlayacaktı. 


Kaldı ki İstanbul kayserleri öteden beri müslümanlara birçok kez zulmetmişlerdi. Özellikle Osmanlı hanedanı ara- 
"ına zaman zaman fitne sokmuşlardı. Garp hükümdarlarını müslümanların aleyhine tahrik ve teşvike cüret göstermişlerdi, Hatta son günlerde İstanbul'da bulunup ticaretle meşgul olan bütün Türkler'i esir ilan etmişlerdi. 


" Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Beyrut, ts., 4/335; Taberâni, e/-Mu'ce- mü"l-kebir (nşr. Hamdi Abdülmecid es-Selefi), Bağdat 1971, 2/24; Hâkim en-Nisâbüri, e/-Müstedrek ale's-Sahihayn, Beyrut, ts., 4/422; ayrıca bk. Ali Yardım, “Fetih Hadisi Üzerine Bir Araştırma” Diyanet Dergisi, c. 
13., sy. 2, Ankara, ts., s. 116-123. 
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Dolayısıyla müslümanların huzur bulmasına ve ilerleme- 


sine engel olan bu pürüzü ortadan kaldırmak gerekiyordu. 


Fatih Sultan Mehmed Han 
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İSTANBUL KUŞATMASINA YÖNELİK HAZIRLIKLAR 


Fâtih Sultan Mehmed, İstanbul'un fethini kolaylaştırmak için 856 (1452) yılında”? Anadoluhisarı'nın karşısında Boğazkesen denilen Rumelihisarı'nı yaptırmıştı. Bununla Karadeniz'den İstanbul'a gelecek yardımların yollarını kapatmıştı. Bu hisar dört ayda ve bir rivayete göre kırk elli günde tamamlanmıştır. 


Bu hisarın planı teberrüken Peygamberimiz'in (s.a.v) mübarek ismi olan Muhammed kelimesi şeklince (stilizasyonunca) yapılmış, mim harflerinin teşkil edeceği daireler üzerine birer büyük burç (kule) meydana getirilmişti.“ 


Fâtih Sultan Mehmed, daha sonra İstanbul'u kuşatma hazırlıklarına başlamış, on iki el ayası çapında ve on iki kantar ağırlığında gülle atan toplar döktürmüş, böylece üç ay kadar hazırlikta bulunup sonra 15 Muharrem 857'ye (7 Şubat 1453) rastlayan günde ordusunu Edirne'den hareket ettirmiştir. 5 Nisan 
1453 tarihinde bütün ordu İstanbul surları karşısındaki mevkilerine yerleşmiştir. Sevkiyata Karaca Bey memur olunmuştu. 


“Atih Sultan Mehmed de 6 Nisan'da yola çıkarak İstanbul'un önüne gelmiş, otağını Rami ile Davutpaşa arasındaki tepede veyahut bugün“! Maltepe Hastahanesi’ nint bulundugu tepeye kurdurmuştur. 


| Receb 856 (Ağustos 1452). 

“ Fâtih bu yeni hisarı inşa ettirirken çıplak kayalıklar üzerine temel kurdurmuş ve daha önceleri bilinmeyen yepyeni bir tahkim yaptırmıştı. 
Padişah kulelerin, kapıların ve mazgalların yerlerini önemlerine göre bizzat tesbit etmiş, üç büyük kulenin inşasını da kendi denetimi altında Halil, Zaganos ve Saruca paşalara ısmarlamıştı. İnşaat bittikten sonva buraya 400 muhafız yerleştirilmişti. Bir müddet sonra buradaki topçular atışlara başlamışlar ve ilk defa boğazı izinsiz geçmek isteyen bir Venedik gemisine başarıyla ateş açmışlardır. 


Omer Nasuhi Bilmen, kendi dönemini kastediyor. 
Günümüzün Maltepe ilçesiyle ilgisi yoktur. Bizanslıların Romanos Kapısı diye andıkları “Topkapı” surları karşısındaki yerdir. 
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Bir rivayete göre Fatih Sultan Mehmed Han hazretleri seccadesini İstanbulun önünde veya Eyüpsultan civarında serdirmiş, yerlere kapanarak dualar etmiş, o kalabalık ordusuna debdebeli bir öğle namazı kıldırmış, bunun ardından orduya muhasaranın başladığını ilan ettirmiştir. 


Fâtih Sultan Mehmed, tekerlekler üzerinde yürüyen dört kule ile bir de muhasara makinesi yaptırmıştı. Bu makinenin yukarısında askeri muhafaza için küçük burçlar ve siperler vardı. 
Aşağı kısmında da şehir tarafına açılır üç kapısı vardı. Tabyalara asker dökmek için de bir hareketli köprüsü bulunuyordu. 


Sultan Fâtih'in yaptırdığı topların en büyüğü Saint Romanos Kapısı önünde kurulmuştu. Bu münasebetle bu kapıya Topkapı adı verilmiştir. 


On dört batarya ile birçok mancınık, İstanbul Kalesi”ni dövüyor, İslâm okçuları da muhasara altında bulunanların üzerine her gün yağmur gibi ok yağdırıyordu. Lağımcılar da surların altına doğru lağımlar kazmaktaydılar. 


KUŞATMACILARLA SAVUNMACILARIN KUVVETLERİ 


Bazı tarihlerde kaydedildiğine göre Osmanlı ordusu 80.000 kadar askerden oluşuyordu. Bizans ordusu da 10.000 
askerden az değildi. 


Kâmil Paşa'nın Tarih-i SiydsTsinde65 denilir ki, İstanbul'u kuşatan asker 265.000 neferden fazla olup 100.000 süvari ordunun gerisinde, 100.000 piyade sağ kanatta, 50.000 piyade sol kanatta, 15.000 yeniçeri de Fâtih Sultan Mehmed'in maiyetinde ortada bulunuyordu.“ Zağanos Paşa maiyetiyle, bir grup asker de Galata Kulesi”ne hakim bir noktada yer almışlardı. 


6 Mehmed Kamil Paşa, Tarih-i Siyâsi-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, İstanbul 1327. 

6i Batılı kaynakların abartılı rakamlarına rağmen Tursun Bey ve Aşıkpaşazâde gibi Osmanlı kaynakları rakam zikretmezler. Yalnız Muhyi Çelebi 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Rum ve Garp tarihçileri ise Fâtih'in ordusundaki asker sayısını yaklaşık olarak 250, 300, 400.000 gösterdikleri halde Bizans ordusunun 4973 kadar olduğunu iddia ederler. Hâlbuki bu iddia doğru kabul edilemez. Herhalde savunma kuvvetleri bundan çok fazlaydı. Fakat Batılı tarihçiler her nedense İstanbul'u kuşatanları fazla, savunmacıları da eksik gösterme yolunu tutmuşlardır. Ancak bir kısım Batılı tarihçilerin de kaydettiklerine yöre Türk ordusunun toplamı da 150.000 askeri aşmıyordu. 


Gerçekten de Eski İstanbul © adlı eserde denildiği üzere, 19 km. uzunluğundaki İstanbul surlarının müdafaası için en azından 150.000 kişiye ihtiyaç olduğu gibi, yalnız kapılar- da 20.000'den ziyade muhafıza gerek duyulduğu hesap edilirse savunmacıların da 150.000”den aşağı olmadıkları tahmin edilebilir. Zaten hemen bütün şehir halkı surları müdafaa etmek üzere duvarların üstündeydiler. 


Birçok tarihçinin ifadesine göre de İstanbul kayserinin ordusundan başka kendisine yardım için hıristiyan milletleri tarafından fedai olarak gelip toplanmış 20.000'den fazla bir müdafaa kuvveti mevcuttu. Bu kuvveti Latinler, Almanlar, Slavlar, Macarlar, İspanyollar, Venedikliler teşkil ediyordu. 
Bizanslılara yardım eden muktedir kumandanlar da vardı. 


İSTANBUL'A DENİZ TARAFINDAN DÜZENLENEN HÜCUMLAR 


İstanbul'un muhasarası, 6 Nisan 1453'ten itibaren başlamış, Galata sırtları da işgal edilmişti. Türk donanması da on sekiz küçük sıra, kırk sekiz de iki sıra kürekli kadırga ile yirmi beş nakliye gemisinden ve 300 kayıktan meydana gel- 


gibi bir 16. yüzyıl müellifi 10.000 yeniçeri ile 20.000 azeb bulunduğunu belirtir. Ancak modern araştırmacılar ve tarihçiler önceki ve sonraki savaşlarla kıyaslayarak savaşçı güçlerin 80-100.000 dolayında olduğunu ve Osmanlı ordusunun o devrin Avrupa devletlerininki de dahil olmak üzere en mükemmel askeri kuvvetini teşkil ettiğini belirtmişlerdir. 

“ Ahmed Refik Altınay, Eski İstanbul, İstanbul 1931. 
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mekte olup Beşiktaş önünde demirlemişti. Bazı ecnebilere göre Osmanlı donanması 280 yelkenli gemiden ibaretti. 


Kayserin deniz kuvvetleri de Venedik, Ceneviz, İspanya, Fransa ve Girit'ten gelen gemiler de dahil olmak üzere yirmi altı savaş gemisinden ibaretmiş. 


Osmanlı donanması kışın Boğaziçi limanlarından birinde ve Kaptanıderya Baltaoğlu'nun nezareti altında hazırlanıp donatılmıştı. Bu sebeple bu limana Balta Limanı adı verilmiştir. 


Osmanlı donanması Beşiktaş önüne geldiği sırada Sakızdan beş kıta Ceneviz ve Rum harp gemileri Bizanslılara imdat için gelmeye başladı. Bunun üzerine iki donanma arasında savaş vuku bulmuş, fakat tecrübesizlik neticesi olarak düşman gemilerine yol verilmiş, o gemiler de limana girerek Galata dolayındaki balık pazarından İstanbul sahilindeki balık pazarına zincir germişler, limanın ağzını kapatmışlardı. Bu olay, 20 Nisan tarihinde meydana gelmiştir. 


Fâtih Sultan Mehmed emsali vuku bulmamış veya pek nadir vâki olmuş bir tedbir düşünmüş, donanmasından yaklaşık yetmiş kıta iki ambarlı küçük gemi ile birkaç da büyükçe savaş gemisini bir gece içinde Diplokionion (yani Çifte Sütun) denilen ve bugün takriben Kabataş ile Dolmabahçe arasına tesadüf eden noktadan başlayarak kara yoluyla Kasımpaşa önünden Haliç'e indirmiştir.“ Bu sayede İslâm ordusu Haliç'e hâkim olmuş, düşmanlarını büyük bir korku içinde bırakmıştır. Bu hadise, azim ve gayretin parlak bir numunesidir. 


66 Genelde büyük olmamakla beraber on sekizi kadırga türü savaş gemisinden, geri kalanıysa güvertesiz küçük nakliye gemilerinden oluşan bu filonun hangi yolu takip edilerek Kasımpaşa'ya indirildiği uzun zaman tartışılmıştır. Beşiktaş'tan veya Dolmabahçe'den nakledildiği söylenmekle birlikte daha çok Tophane Limanı'ndan yukarıya Kumbaracı Yoku- şu'nu takiben Asmalımescid'den Tepebaşı yoluyla Soğuksu Halici denilen Kasımpaşa'ya indirildiğine dair tez kabul edilmiştir (bk. Vladimir Mirmiroğlu, Fâtih'in Donanması ve Deniz Savaşı, İstanbul 1946, s. 72). 
O zamana kadar görülmemiş bu başarı Osmanlı gemicilerini heyecan ve sevince boğmuş, Bizanslılar'ı ise hayret ve korkuya düşürmüştü. 
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İSTANBUL'UN MUHASARASINDA BULUNAN 
ÖNEMLİ KİŞİLER 


İstanbul'un muhasarası şiddetle devam ediyor, kanlar dökülüyor, henüz zafer nişanesi görülemiyordu. Bu sırada kurulan Divan-ı Hümâyun'da Bizanslılar'a hariçten yardım gelmektc olduğu da söyleniyordu. Kuşatmanın anlaşma sonucu barışla sona ereceğini düşünenler de olmuştur.” Fakat bu kuşatmada âlimlerden ve evliyaullahtan olduğuna inanılanlardan yetmiş kadar zat vardı. Akşemseddin, Sivaslı Kara Şemseddin, mir Buhâri, Molla Fenâri, Cübbe Ali“, Molla Gürâni, Ensar Dede, Hatipzâde, Molla Hâce Hayreddin, Molla Sirâceddin Mehmed Çelebi gibi yüksek simalar bunlar arasındadır. 


Sadrazam Çandarlı Halil Paşa gibi savaşa taraf olmayanlar vardı. Divanda sadrazam Bizanslılar ile anlaşılmasını savundu. Müdafaanın uzayacağını, bu arada Avrupa'dan büyük yardım gelebileceğini, Macarlar'ın da harbe girmeleri ihtimali bulunduğunu ileri sürerek görüşünü kabul ettirmek istemişti. 

“ Cebe Ali olarak da anılır ve İstanbul fethi sırasında gösterdiği kerame- te dair menkıbeler anlatılır. 
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Bu mübarek zatlar, İstanbul'un müslümanlar tarafından mutlaka fethedileceğini İstanbul'un fetholunacağına dair hadis-i şerife dayanarak söylüyor, bu şerefe Fâtih Sultan Mehmed'in erişmesini diliyorlardı. Hatta, Akşemseddin hazretleri Kur'an'daki “beldetün tayyibetün” (Sebe 34/15) ifadesinin bu fethe tarih düşeceğini haber veriyordu. 


Evet, bu kıymetli zatlar, barış eğilimine engel oluyor, askerlerin mâneviyatını artırmaya çalışıyor, bu kahramanlara hitap ederek, “Ne mutlu sizlere!.. Şanlı Peygamberimiz'in (s.a.v) methine layık olacaksınız” diye onları harbe, fedakârlığa teşvik ediyor, ilâhi yardımın tecellisi için dualarda, niyazlarda bulunuyorlardı. 


Bahtiyar Fâtih, böyle maddi ve mânevi kuvvetleri toplamış, bu sayede emeline nail olarak cihanda ebedi bir nam ve şeref kazanmaya aday haline gelmişti. 


MUHASARANIN KUŞATMANIN SON GÜNLERİ 


Fâtih Sultan yedi haftadan beri kuşatmayı kara yönün- den devam ettirip dört kaleyi tahrip etmişti. İslâm orduları, İstanbul kapılarına dayanmış olmasına rağmen İstanbul'daki hıristiyanlar, Rum ve Latin kiliselerinin birleşip birleşmemesi hususundaki çekişmelerle uğraşıp durmaktaydılar. 


Konstantin evvelce Papa'dan yardım istemişti. Papa 1. Nikola ise Bizanslılar'ın Roma kilisesine katılmaları şartıyla kendilerine yardım edebileceğini söylemiş, Konstantin de bu teklifi ister istemez kabul ederek 1452 senesinde Ayasofya'da bütün âyan ve ruhaniler huzurunda Roma Katolik mezhebi üzere ruhani âyin yaptırmış, bu hal ise ahaliyi isyana sevketmişti. 

Ortodokslar, Roma'ya Katolik mezhebine tâbi olmayı bir türlü uygun görmüyor, “İstanbul'da Türk sarığını görmek, kardinal şapkası görmekten evladır” diyorlardı. 


İSTANBUL'UN KURULUŞU VE DEĞİŞİK ADLARI ə 55 


Fâtih Sultan Mehmed, daha muhasara başlamadan Bizanslılar'a haber göndermiş, teslim oldukları takdirde mallarinin, canlarının emniyet altında olacağını kendilerine teklif etmişti. Muhasara başladıktan sonra da İmparator Konstantin”i teslim olmaya bir daha davet etmek üzere damadı İsfendiyarzâde'yi İstanbul'a göndermiş, fakat Konstantin şehrin teslimini değil, yalnız bir miktar cizye vermeyi kabul edeceğini, aksi takdirde İstanbul'un müdafaasına devam edeceğini söylemiştir. Bunun üzerine Sultan Fâtih 29 Mayıs günü kara ve liman cihetlerinden şehre umumi hücum yapılacağını, yirmi dört Mayıs'ta ordusuna bildirdi. Ve reisleri çağırıp devle- te ait olması gereken arazi ile binalardan başka bütün ganimet mallarını kendilerine vaat etti. 


İstanbul'un fethine yakın, gökyüzünde parlak semavi bir alametin yükseldiği görülmüştü. Bu hayırlı bir işaret sayılmış, ertesi gün denizden ve karadan tertibat alınmıştı. Büyük hücum 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gecenin saat biriyle ikisi veya ikisiyle üçü arasında başlamıştır.* İstanbul surları” en çok Edirnekapısı'yla Topkapı arasındaki eski adıyla Likus, bugünkü adıyla Bayrampaşa deresinden şiddetli hücuma maruz kalmıştı. Bu sıralarda, ilk kez, Ulubatlı Hasan” adlı kahraman bir Türk neferi surların üstüne kadar çıkmayı başarmıştır. Ne yazık ki düşman tarafından atılan bir büyük taşın isabetiyle 


“ Padişah kalkıp iki rekât namaz kılmış, sonra da kılıcını kuşanarak atı- na binmiş ve bütün devlet erkânı ve ümerasıyla birlikte hücum mevkiindeki yerini almıştır. Davul ve mehter seslerine tekbir nidalarının karıştığı, topların gümbür gümbür gürlediği sırada sancak-ı şerif de herkesin görebileceği bir noktaya dikilmişti. 

İmparator da bütün devlet erkânıyla birlikte Topkapı surları üzerinden savaşa katılıyordu. Bir süre sonra bütün ihtiyat kuvvetlerini savaşa sokmak zorunda kaldı. Konstantin Dragazes, bir süre sonra aldığı yaraların tesiriyle düşecek, Topkapı tarafından ve daha kuzeydeki gediklerden girmeyi başaran Osmanlı kuvvetlerinin önünden âdeta birbirini çiğneyerek kaçanların ayakları altında son nefesini verecektir. 

" Kaynakların ifadesine göre uzun boylu, güçlü yiğit bir yeniçeri idi. 
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aşağıya yuvarlanmış, yaralı vücuduyla tekrar sura tırmanmak isterken kaleden atılan bir başka taşın kendisine çarpmasıyla şehid olmuştur. Artık İstanbul'un fethi ân meselesidir. 


MÜSLÜMAN TÜRK ORDUSU'NUN İSTANBUL'A GİRMESİ 


Bizanslılar mâlik oldukları pek kuvvetli surlar sayesinde kendi varlıklarını öteden beri müdafaa ve muhafaza edegelmişlerdi. Şimdi ise Müslüman Türk kahramanları Bizans'ın bu surlarını tahrip etmiş, buralarda büyük gedikler açmışlardı. Nihayet bu kahramanlar bu gediklerden şehre hücum edip “Allah, Allah!” ulvi sedasıyla İstanbul'un ufuklarını fütuhat nurları içinde bıraktılar. Artık bu büyük zafer bayramını binlerce iman ehli tebrik edip kutluyor, artık binlerce muvahhidin lisanından tekbir ve lâ ilâhe illallah sesleri semalara yükseliyordu. 


Doğrusu şanlı Peygamberimiz (s.a.v) İstanbulun müslümanlar tarafından böyle tekbir ve tehlil dâ ilâhe illallah) sedalarıyla bir gün mutlaka fethedileceğini apaçık bir mücize olmak üzere şu hadis-i şerifle haber vermişti: 


N w é á “. 
Qaza Şİİ dz a gerdi > âsi 2 25 
SİN g gezme 42 ii ürişlarla ği 
“Hak Teâlâ hazretleri mümin kullarına Roma'nın merkezi olan İstanbul'un tekbir ve tesbih ile fethini nasip buyurmadıkça kıyamet kopmayacaktır.” Artık bu feth-i mübin er geç müslümanlara nasip olacaktır. 


İşte bu peygamber müjdesi bugün gerçekleşmişti. İslâm ordusunun her askeri lisanını tesbih ve tekbir ile süslüyor, bu ulvi kelimelerin sedası göklere kadar yükseliyor, bütün kalplere incelik, ferahlık, hayret ve vakar veriyordu. Hatta, İstan- 


72 El-Muttakf, Kenzu'-Ummâl, 14/250 (nr: 38601), Deylemi, Firdevsü'l Ahbâr, 5/223 (nr: 7676) 
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bulun bu muhasarası esnasında şehirde bulunan Sakızlı Piskopos Leonardo yazdığı bir tarih kitabında”? şöyle demiştir: "Oh... Eğer siz de bizim gibi lâ ilâhe illallah Muhammedün Kosülullah diyen Fâtih ordusunun sedalarını duysaydınız, diliniz tutulur kalırdı.” 


Evet, bu ulvi tesbih ve tekbir sedaları, ruhlara boyun eğdliriyor, muhalif kuvvetleri hayrete, felce uğratıyor, tevhid ehlinin karşısında direnilemeyeceğini kalplere duyuruyordu. 


Bazı yabancı tarihçilerin ifadelerine bakılırsa, Konstanlin, Kerkoporte adındaki gizli kapıyı açarak oradan kuşatmaolar üzerine hücum etmek için asker çıkarmış, sonra da bu Kapıyı nasılsa kapamayı ihmal etmiş olduğundan bu kapıdan elli kadar Osmanlı askeri zorla şehre girip arkadan Rum askerlerinin üzerine hücum etmiştir. Bunun neticesinde Rum askerleri dağılmış, Konstantin yalnız kalarak harbe devam ölerken Likus vadisinde (Bayrampaşa deresi) arkasından almış olduğu şiddetli iki kılıç darbesiyle düşüp ölmüştür. Büyük İslâm ordusu da aynı zamanda Eğrikapı'dan veya Topkapı'dan şehre girmiştir. 


Bu Kerkoporte Kapısı rivayeti bazı araştırmacılara göre bir efsaneden ibarettir. Böyle bir kapıdan sınırlı kimselerin çıkıp koca kuşatmacı orduya hücum etmesi uzak ihtimal görüleceği gibi böyle bir kapıdan elli savaşçının şehre girip orada oldukça yoğun bir kuvveti mağlup etmesi de kabul edilemez. 
Doğrusu odur ki, İslâm mücahidleri o müstahkem, muhteşem surları harap etmiş, kendi kuvvetleriyle vücuda getirdikleri gediklerden, açtıkları kapılardan şehre girmeye muvaffak olmuşlardır. Bu hususa dair tafsilat, Ali Rıza Sağman'ın Fâtih İstanbulu Ne Şekilde Aldı? adlı kitabında mevcuttur.” 


— Leonardi Chiensis, Historia Constantinopolitanae urbi a Mahomete II. 
Capte Per Modum Epistolae die 15 Augusti Anno Migne, Paris 1866. 
' Ali Rıza Sağman, İstanbul'u Ne Şekilde Aldık?, yy, 1947. 
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Ayasofya Camii 


Artık şehirde Müslüman Türk bayrakları dalgalanıyordu. 
İslâm hâkimiyeti yerleşmeye başlamıştı. 


Bu sırada Rumlar pür telaş Ayasofya Kilisesi'ne koşup sığınmışlar, kendilerini düşmandan kurtarmak için gökten meleklerin inmesini beklemeye başlamışlardı. Halbuki melekler mânen müslümanlara yardım etmiş, İslâm ordusunda şanlı bir fetih tecelli etmişti. Fâtih hazretleri de şehrin tamamen zapt ve fethedildiğini haber alınca Saint Romanos denilen Topkapı'dan veya Edirne Kapısı'ndan İstanbul'a girmiş, Ayasofya'nın önüne gelince atından inip bu mâbedi putlardan temizletmiş, bunu bir İslâm ibadetgâhı haline dönüştürerek burada namaz kılmıştır. 


Rivayete göre Fâtih Sultan fetihten üç gün sonra Ayasofya'da cuma namazı kılmıştır. Akşemseddin, Sultan Fâtih'in koltuğuna girip son derece saygılı biçimde minbere çıkarmış, Fâtih de elinde parlak bir kılıç olduğu halde Hak Teâlâ hazretlerine hamd ve senâda bulunarak bir hutbe okumuş, daha sonra Akşemseddin cuma namazını kıldırmıştır. 
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Velhasıl Fâtih Sultan Mehmed Han İstanbul'u elli dört gün muhasara edip nihayet 20 Cemâziyelevvel 857 (29 Mayıs 1453) tarihinde fethetmiş, bununla Ortaçağ son bulmuş ve Yeniçağ başlamıştır. 

Kur'an'daki “beldetün tayyibetün” ifadesi, İstanbul'un fethine tarih düşüp ebced hesabıyla hicri 857 yılını göstermektedir. 


Evet... İstanbul, pek hoş ve latif bir beldedir. 
Yeryüzünde mislini görmüş değildir rüzgâr 

Bir bedi'azârdır ” İstanbul'un her bir yeri 

Her taraf parlak, deniz sakin, sevahil ”® pek latif” 


Gaşyolur ”* bu levhayı görse cihan şairleri. 


SULTAN FATİH”İN MAĞLUPLAR HAKKINDAKİ MERHAMETİ 


Fâtih hazretleri fethe şükretmek amacıyla Bizans ahalisi hakkında çok haysiyetli ve asil davranışta bulunmuştur. Öldürülenler arasında bulunan Konstantin'in cesedini başbakani olan Lukas Notaras'a göstermiş, onun teşhisi üzerine defnine izin vererek mezheplerine göre hareket etmeleri için Rumlar'a teslim etmiştir. 


Fâtih Sultan Mehmed Rumlar'dan firar etmiş olanların korkmaksızın hanelerine dönmelerini emretmiş, ahalinin olduğu gibi işleriyle meşgul olmalarını ilan ettirmiştir. 


Ölmüş olan patriğin yerine de eski âdetleri üzere bir başkasının seçilmesi hakkında irade çıkmış, bunun üzerine 


75 Yüksek estetik değerde, sanatkârane görünüşte. 
76 Sahiller. 

” Hoş, güzel, tatlı. 

8 Kendinden geçer. 


J 
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Yorgi”? Gennadius (patrikliği: 1453-146499) adında biri patrik seçilmiş, padişahın huzuruna kabul edilerek kendisine kıymetli bir asa verilmiş ve kendisine bir padişah beratıyla bazı muafiyet ve izinler takdim edilmiştir. 


Artık bu güzel davranışları gören Rumlar'ın büyük bir kısmı Osmanlı tabiiyetini kabul ederek yerlerinde kalmış, müreffeh bir halde yaşamışlardır. 


İstanbul'un böyle fethedilmesi üzerine Cenevizliler'in tasarruflarında bulunan Galata ciheti de teslim olduğunu arzetmiş, mallarının ve mülklerinin kendilerine bırakılmasına dair ricaları kırılmamıştır. 


İSTANBUL'UN FETHEDİLMESİNDEN SONRA 
YAPILAN BAZI TÖRENLER 


Fâtih Sultan Mehmed, fethin ardından kumandanlarına, devlet adamlarına ve diğer gazilere Okmeydanı'nda bir ziyafet vermiş, bütün ordu efradına bağışlar, ganimetler dağıtmıştı, Bu merasim sonunda Akşemseddin hazretleri ayağa kalkarak orada bulunanlara bir nutuk irat etmiştir. “Ey müslüman gaziler! Bilin ve farkına varın ki cümlenizin hakkında ahir zaman peygamberi, köinatın önderi Efendimiz (s.a.v) “İstanbul muhakkak fetholunacaktır...” hadis-i şerifiyle övgü ve iltifatta bulunmuştur. İnşallah hepimiz bağışlanmış durumdayız. Fakat gazâ malını israf etmeyip İstanbul içinde hayır ve hasena- ta sarf ve padişahınıza itaat ve muhabbet ediniz” diye hitabe- de bulunmuştur. Bu nutkun ardından Fâtih'in mübarek başı- 


” Bilmen, “Yorgi” derken patriğin, patriklikten önceki ismini vermiştir. 
Aslında ismin tamamı Georgios (Yorgi) Kourtesios Skolarios'tur. Tıpkı * bugün papalarda olduğu gibi patrik seçilen kimseye de önceki adından farklı bir patriklik ismi verilmesi gelenekti, Bu sebeple Yorgi tarihe 2. 
Gennadius ismiyle geçmiştir. 

80 Gennadius'un patrikliği bir yıllık bir kesinti dışında (1456-1457 yıllara 
arasında 2. Isidore Xanthopoulos patriklik yapmıştır) anılan tarihler arasında devam etmiştir. 
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na iki çatal ablakö! sorgucu takmış ve kendilerine hitaben, “Padişahım! Bütün Âl-i Osman'ın (Osmanlı hanedanının) yüz akı oldun. Daima mücahid fi sebilillah ol” diyerek gülbank*? 
çekmiştir (Fez)-i Celil-i Kostantiniyye adlı eserden). 


İstanbul'un fethinin ardından Molla Gürâni hazretlerinin kalemiyle bir fetihnâme yazdırılıp bazı hükümdarlara ve bilhassa Mekke-i Mükerreme-i şerif ile Mısır sultanına, İran şahına gönderilmiştir. 


Bu fetihnâmede İstanbul'un 26 Rebiülevvel 857 tarihinde kuşatılıp elli dört gün muharebeden sonra Cemâziyelevvel'in 
20. Salı günü fecr-i sâdık“ vaktinde hücuma başlandığı ve güneşin doğmasından önce fethin nasip olduğu yazılmıştır. 


Müslümanların bu fethe muvaffak olmaları böyle salı gününe rastladığı için Rumlar'ca salı günü uğursuz sayılmaktadır. Müslümanlıkta ise hiçbir güne uğursuzluk yakıştırılamaz. 


İSTANBUL'UN İMARI VE BAŞŞEHİR YAPILIŞI 


Rum tarihçilerinin açıklamalarına göre İstanbul'un nüfusu fetihten önce 150-160.000 dolayındaymış. Suriçi”nde on dört kasaba, o miktarda da belediye idaresi varmış. Bu kasabaların araları bağlık bahçelikmiş. Ünlü gezgin İbn Battü- ta'nın gözlemlerine dayanan rivayetler de bunu destekler. 


Dolayısıyla İstanbul şehri fetihten evvel harap bir hale gelmişti. Eski binaları yıkılmış, birtakım iç ve dış felâketler- den dolayı şehrin eski mâmur halinden ve önceki üstün güzelliğinden eser kalmamıştı. Bu gönül çelen şirin şehir, Osmanlılar'ın fethinden sonra yeniden mâmur hale gelmiş, tek- 


“ Dolgun, yayvan. 

“2 Gülbank veya daha doğrusu gülbang. Yalın haliyle “gül sesi, bülbül şakıması” anlamına gelmekle birlikte cemaat halinde okunan önceden tertip edilmiş duaya (mesela, yeniçeri gülbangı) veya harpte hücum sırasında “Allah, Allah!” şeklindeki seda ve haykırışlara gülbang denilir. 

"3 Tan yerinin tam ağarmaya başladığı vakit. 
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rar muazzam binalarla bezenmeye başlamış, düşman hücumlarından kurtulmuştur. 


Sultan Fâtih İstanbul'un fethinin ardından on sekiz gün kadar İstanbul'da kalmış#i, sonra Silivri, Bogados5 gibi nahiyeleri de memleketine katarak kışı Edirne”de geçirmiş, 1454 
senesinden itibaren de İstanbul'u başşehir edinmişti.56 Fethin ardından bugünkü üniversite sahasında eski sarayı, sonra da yeni saray% denilen Topkapı Sarayı'nı imar ve inşa ettirmiş, büyük bir toplum teşkil eden Osmanlı cemaati İstanbul içine yerleşmiş, Konya'dan, Trabzon'dan, Anadolu'nun başka yerlerinden kalabalık sayıda nüfus da evlerini taşıyarak İstanbul'da ikamete başlamışlardır. 


İSTANBUL'DA İNŞA EDİLEN MABEDLER 


İstanbul şehri, müslümanların büyük bir merkezi haline geldiği için burada müslümanlara mahsus birçok mâbede ihtiyaç duyulmuştu. Dolayısıyla Fâtih Sultan bunu da dikkate almış, Rumlar'a yetecek kadar kiliseyi onlara bırakmış, bunlardan sadece sekizini cami-i şerife tahvil etmiştir ki bunların ilki Ayasofya mâbedidir. 


Fâtih hazretleri bunlardan başka dört cami-i şerif daha yaptırmıştır ki, birincisi kendi adıyla anılan Fâtih Cami-i şerifidir. İkincisi eski Eyüp Cami-i şerifi”dir.”” Bugünkü Eyüp Cami-i şerifi'ni Sultan 3. Selim Han (1789-1807) yaptırmıştır. 


84 Fâtih İstanbul'dan 21 Haziran'da ayrılmıştır. 

85 Kumburgaz. 

86 Bazı araştırmalara göre Fâtih İstanbul'u 1457 sonlarında Edirne'de büyük tahribat yapan yangının ardından başşehir edinmiş olmalıdır. 

87 Saray-ı Cedid-i Âmire adıyla anılıyordu. 

8 Şehrin yüksek tepelerinden biri üzerine inşa edilen bu mescide o devirde Yenicami deniliyordu. 

89 Cami yanına inşa olunan medrese ve imaretle semt, mânevi bakımdan 
büyük önem kazanmıştı. 1458'den sonra çeşitli defalar tamir gören camiyi en son 3. Selim yeniden inşa ettirmiştir. 


İSTANBUL'UN KURULUŞU VE DEĞİŞİK ADLARI ° 63 


T əəə 


Fatih Camii 


Üçüncüsü Edirnekapı'da Şeyh Buhâri adıyla anılan cami-i şeriftir. Dördüncüsü de yeniçeriler için Atmeydanı'nda inşa olunup bugün eseri kalmamış Orta Cami-i şerif tir. 


Eski Fâtih Cami-i şerifi'nin birer şerefeli iki minaresi varmış, daha sonra harap olunca 3. Mustafa (1757-1774) tarafından şimdiki Fâtih Cami-i şerifi yaptırılmıştır. Temeli 1181 
(1767) atılmış, 10 Muharrem 1185 (15 Nisan 1771) tarihinde resmi açılışı yapılmıştır. 


İstanbul'da daha sonra Osmanlı sultanları ve hükümet adamları tarafından daha birçok cami-i şerif yaptırılmıştır ki bunların başlıcaları şunlardır: 


CAMİNİN ADI 
— HİCRİ | MİLADİ 
Davud Paşa Cami-i şerifi 
Atik Ali Paşa Cami-i şerifi 
Piri Paşa Cami-i şerifi 
Sultan Selim Cami-i şerifi 
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Üsküdar'da Mihrimah Cami-i şerifi 
Şehzade Cami-i şerifi 
İbrahim Paşa Cami-i şerifi b a i 


0 
964 1557 Süleymaniye Cami-i şerifi 
156i 
Sokullu Mehmed Paşa Cami-i şerifi 


Üsküdar'da Atik Valide Cami-i şerifi 

997 1589 Nişancı Cami-i şerifi 
998 1590 
1012 
1026 
1050 
1074 
1120 


1147 
Nuruosmaniye Cami-i şerifi 
1770 Zeynep Sultan Cami-i şerifi 
1800 Eyüpsultan Cami-i şerifi 


İstanbul'da gerek önceden gerek sonradan kiliseden cami-i şerife dönüştürülmüş olan on sekiz mâbed vardır ki şunlardır: 


Ahmed Paşa Cami-i şerifi 


Cerrah Paşa Cami-i şerifi 

1617 Sultan Ahmed Cami-i şerifi 
1640 Üsküdar'da Çinili Cami-i şerifi 
1664 ü 


Yeni Cami Cami-i şerifi 
Üsküdar'da Yeni Valide Cami-i şerifi 
Hekimoğlu Ali Paşa Cami-i şerifi 


Yeraltı Cami-i şerifi 


Büyük Ayasofya, Küçük Ayasofya, Atik Mustafa Paşa Camii, Toklu Dede Mescidi, Kariye Camii, Fethiye Mescidi, Eski İmaret Mescidi, Şeyh Süleyman-ı Hamidi Mescidi, Zeyrek Camii, Timutcılar” Mescidi, Fenâri İsa Mescidi, Sekbanbaşı 


90 Demirciler. 


İSTANBUL'UN KURULUŞU VE DEĞİŞİK ADLARI ə 65 


Mescidi, Kalendarhane Mescidi, Kilise Mescidi, Balabanağa Mescidi, Mehmed Paşa Mescidi, Mirâhur Camii, Mustafa Paşa Camii (Feth-i Celil-i Kostantiniyye den). 


İSTANBUL”DA YAPILAN MEDRESELER VE KÜTÜPHANELER 


İslâm dinine göre müslümanların hayatını korumak, onların ilerlemesini sağlayacak olan birtakım ilim ve sanatları öğrenmek çok gereklidir. Hatta bir tür farz-ı kifâyedir. Her müslümanın dini vazifelerini yerine getirebilecek derecede malumat sahibi olması ise bir farz-ı ayındır. Bu yüzden müslümanlar ve özellikle müslüman Türkler öteden beri ilim ve sanata, bilhassa dini ilimlere çok fazla önem vermiş, hâkim oldukları yerlerde pek çok medrese, mektep, kütüphane inşa etmişlerdir. 


Osmanlılar, ilk medreseyi 737'de (1337), Sultan Orhan zamanında İznik'te inşa etmişlerdir. Bu medresenin müderrisliğini meşhur âlimlerden Davud-ı Kayseri yapmıştır. 


Sonra Bursa ve Edirne'de de değişik ilmi müesseseler meydana getirilmiş, nihayet İstanbul fethedildiğinde ilk önce Ayasofya ve Zeyrek medreseleri kurulmuş, Molla Hüsrev merhum Ayasofya Medresesi'nde ders vermeye başlamıştır. 


Daha sonra Fâtih Cami-i şerifi'nin iki tarafında Sahn-ı Semân veya Kurşunlu medreseler denilen sekiz medrese yapılmış, bunların inşası tamam olunca başlıca eğitim bu medreselere nakledilmiştir. 


İnşaatı 857 (1470) yılında tamamlanan bu medreseler uğur olsun diye sekiz cennet kapısı adedince yapılmış, bunların arka hizalarına da müsıle-i Sahn ve Tetimme adıyla sekiz medrese daha eklenmiştir. 


İlim talibi öğrenciler önce bu Tetimmeler'de başlangıç ilimlerini öğrenip mülazım unvanını alır, sonra Sahn medreselerine geçerek danişmend namıyla yüksek tahsillerini tamamlarlardı. 


Sahn medreseleri gerçekten birer fazilet, diyanet ve ihtisas merkeziydiler. Buralarda pek muktedir âlimler tedrisatta bulunurdu. Fâtih Sultan bunları zaman zaman Ziyaret eder, derslerinde hazır bulunur, büyük kudret gösteren müderrisleri pek ziyade taltif buyururdu. 


Daha sonraları Osmanlı hükümdarları, vezirleri ve diğer servet sahipleri tarafından pek çok medrese yaptırılmıştır. İstanbul'a her taraftan birçok talebe gelip bu medreselerde barınır, tahsile devam ederek usulünce icâzet (diploma) alırlardı. İcâzet alan öğrenciler, belli dönemlerde açılan ruüs (müderrislik) imtihanına girer, başarı sağlayanlar dersiâm unvanıyla müderris olur, Fâtih, Bayezid, Süleymaniye, Ayasofya gibi büyük camiler içinde sabahleyin ve ikindi namazından sonra umumi tedrisata devam ederlerdi. Her müderrisin başına birçok talebe toplanır, kendisinden on, on iki sene kadar ders okuyarak nihayetinde icâzetnâme alırlardı. Bu sayede birçok kıymetli ilim sahibi yetişir, memleketin her tarafına dağılır, ilmi hizmetleri ifaya gayret ederlerdi. 


İstanbul'da gerek talebeye, gerek diğer araştırmacılara kolaylık sağlamak için pek çok kütüphane açılmıştır. Başlıcaları şunlardır: 


1. Fâtih Kütüphanesi, 2. Feyzullah Efendi Kütüphanesi, 3. 
Râgıb Paşa Kütüphanesi, 4. Köprülü Mehmed Paşa Kütüphanesi, 5. Şehid Ali Paşa Kütüphanesi, 6. Damad İbrahim Paşa Kütüphanesi, 7. Kılıç Ali Paşa Kütüphanesi, 8. Hüsrev Paşa Kütüphanesi, 9. Amca Hüseyin Paşa Kütüphanesi, 10. Şehzade Sultan Mehmed Kütüphanesi, 11. Hamid-i Evvel (1. Abdülhamid) Kütüphanesi, 12. Pertevniyal Kütüphanesi, 13. Kazasker Molla Çelebi Kütüphanesi, 14. Kadızâde Mehmed Efendi Kütüphanesi, 15. Esad Efendi Kütüphanesi, 16. Veliyyüddin 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Efendi Kütüphanesi, 17. Yahya Efendi Kütüphanesi, 18. Nazif Efendi Kütüphanesi, 19. Mehmed Vehbi Efendi Kütüphanesi, 
20. Âtıf Efendi Kütüphanesi, 21. Enderun-ı Hümâyun Kütüphanesi, 22. Ayasofya Kütüphanesi, 23. Nuruosmaniye Kütüphanesi, 24. Bayezid Umumi Kütüphanesi, 25. Yenicami Kütüphanesi, 26. Aşir Efendi Kütüphanesi, 27. Emiri Efendi Kütüphanesi,?1 28. İsmail Hakkı Efendi Kütüphanesi, 29. Mehmed Murad Molla Kütüphanesi, 30. Üsküdar'da Selim Ağa Kütüphanesi, 31. Âsâr-ı Atika (Arkeoloji) Müzesi Kütüphanesi. 


1327” yılına ait Sa/nâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyyede İstanbul'a mahsus elli dört kadar kütüphanenin kuruluş tarihine, yerlerine, kurucularının isimlerine ve kitaplarının miktarına dair bir liste bulunmaktadır. Son zamanlarda bu kütüphanelerin bazısı birleştirilmiş, bazısı da Süleymaniye medreselerine taşınmıştır. 


Sultan Fâtih İstanbul'da imarethane, hastahane, tımarha- ne ve kimsesizler için bir ikametgâh da meydana getirmiştir. 


Velhasıl Fâtih Sultan Mehmed hazretleri, İstanbul'u şimdiki yaşayan milletlerin birinden değil, belki bu şehre bin seneden beri mâlik olup daha sonra tarihe karışarak yok olmuş olan Doğu Romalılar'dan alıp fethetmiş, pek harap bir hale gelmiş olan bu şehri âdeta yeniden imar ve ihya etmiştir. Bu pek büyük fethin o başarının şerefi başta Fâtih hazretleri olmak üzere hem ona hem de bu cihada katılmış olan bütün Müslüman Türk ordusuna aittir. Bunun içindir ki, “İstanbul mutlaka fetholunacaktır” hadis-i şerifinde de hem bu fethi gerçekleştirmeye çalışan komutan hem de bu fetihte hizmetleri geçen İslâm askerleri övülmüştür. 


”1 1999 İzmit depremine Millet Kütüphanesi olarak hizmet vermiştir. Ali Emiri Kütüphanesi olarak da anılır. 
”? Miladi 1911 yılına rastlar. 
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O halde bizler de hepsine hürmet eder, hepsinin ruhlarına tam bir samimiyetle Fâtiha okuruz. Hak Teâlâ hazretleri hepsine rahmet etsin, tamamının makamını cennet kılsın. Âmin. 


İKİNCİ BÖLÜM 


FATİH SULTAN MEHMED” İN HAYATI 


SULTAN MEHMED'İN 
DOĞUMU VE ANNE BABASI 


Fâtih Sultan Mehmed Han, Sultan 2. Murad'ın oğludur ve Osmanlı sultanlarının yedincisidir. 833 (1430) yılında Edirne'de doğmuştur. 


Bazı eserlerde yazdığına göre 26 Receb 835 (29 Mart 1432) Cumartesi gecesi seher vaktinde dünyaya gelmiştir. 
Annesinin Dulkadıroğulları'ndan birinin kızı olan Âlime veya Alime Hatun yahut İsfendiyar Bey'in kızı Hatice Alime Sultan olduğu rivayet olunmaktadır. 


Bununla birlikte Bursa'daki Şer'iyye Mahkemesi sicilleri- ne göre Hüma Hatun namında müslüman bir Türk hatunu olduğu hakkında rivayetler vardır. Fâtih'in annesi 853 senesi Recebinde (Ağustos 1449) vefat etmiştir. Bursa'da kocası Sultan 2. Murad'ın türbesinden 100 m. ileride bahçe içinde Hatuniye denilen türbede medfundur. 
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FATİH SULTAN”IN İLK KEZ TAHTA OTURUŞU 


Fatih Sultan Mehmed, daha çocukken Manisa sancağına tayin edilmişti. Babası Sultan Murad, bazı saltanat sıkıntıların- dan kurtulmak için 847 (1443) yılında saltanatı oğluna terkedip kendisi Manisa sancağına çekilmiş, 2. Mehmed Han da gelip Osmanlı tahtına oturmuştur. 


Osmanlı Devleti'nin başında henüz on dört veya on iki yaşındaki genç bir padişahın bulunmasından istifade ümidi- ne düşen Papa, birtakım kardinalleri göndererek Macar kralını kandırmış, bu kralın Osmanlılar'a vermiş olduğu ahdi, yemini bozdurmuş, Macarlarla Lehlerden ve Eflak, Boğdan, Sırbistan ve diğer hıristiyanlardan oluşan bir Haçlı ordusu tertip etmişti. Bunlar 80.000 askerden ibaret olarak Varna'ya kadar gelmişlerdi. 


Osmanlı vezirleri bu düşman kuvvetine karşı ancak Sultan Murad'ın karşı koyabileceğini Sultan Mehmed'e arzederek idari işleri babası Sultan Murad'a devretmesini rica etmişlerdi. Sultan Mehmed'in onayını elde etmeleri üzerine Sultan Murad, kara yoluyla Edirne'ye gelip 40.000 kişiyle düşmanın karşısına çıkmış, meşhur Varna Savaşı meydana gelmiş, bunun neticesinde Macar kralı anlaşmayı bozmanın bir cezası olarak katledilmiş, askerleri de mahv ve perişan olmuştur. 


Sultan Murad, bu harpten sonra oğlu Sultan Mehmed”i yine idarede bırakıp kendisi Manisa”ya çekilmek istemişse de Sultan Mehmed'in pek genç bulunması askerler arasında bazı itaatsizliklere sebep olduğundan Sadrazam Halil Paşa”nın ve diğer devlet adamlarının ısrarlı tavsiyeleri ve Sultan Mehmed”in onay ve desteği üzerine Sultan Murad 848 (1444) yılında tekrar Edirne'ye gelip Osmanlı tahtına oturmuş, Sultan Mehmed de Manisa sancağına dönmüştür. 


Daha sonra 855 (1451) yılında Sultan Murad vefat etmekle Sultan Mehmed Han Manisa'dan gelip 855 yılı Muharremin'in 16'sına rastlayan (18 Şubat 1451) Perşembe günü yeniden tahta oturmuştur. 


SULTAN 2. MEHMED HAN'IN BAŞARILARI 


Malum olduğu üzere Sultan 2. Mehmed, Fâtih unvanını taşımaktadır. Fütuhata muvaffak olan İslâm hükümdarlarına ve kumandanlarına Fâtih unvanı verilmiştir. Sultan Mehmed de birçok fütuhata ve bilhassa İstanbul'un fethine muvaffak olduğu için Fâtih, Ebü'l-feth ve'-megazi unvanını hakkıyla elde etmiştir. 


Gerçekten Sultan Mehmed Han birçok fütuhata nail olmuştur. Kısacası Osmanlılar'a karşı her fırsat buldukça isyan bayrağını açan Karamanoğulları üzerine asker sevketmiş, Karamanoğlu İbrahim Bey ise Taşili (İçel) sancağına kaçıp emniyet ve eman istirhamında bulunmuş olmakla Sultan Fâtih, bir daha sadakatten ayrılmaması şartıyla kendisini affetmiş, Bursa'ya dönerek Kostantiniye'nin fetih sebeplerini hazırlamaya başlamış, bu fethe de yukarıda yazıldığı gibi şanlı bir surette muvaffak olmuştur. 


Fâtih hazretleri, bununla yetinmemiş, fırsat buldukça kendi hâkimiyetine karşı cephe alan Sırbistan'ı, Macaristan'ı, Bosna ve Hersek'i İslâm topraklarına katmış, Amasra'daki Ceneviz hâkimiyetine son vermiş, Venedikliler ve Cenevizliler'le savaşıp Mora, Eğriboz, Midilli ve Azak şehrini fethetmiştir. 


Sultan Fâtih Arnavutluk'u da idaresi altına almış, Trabzon'da meydana gelmiş Rum İmparatorluğu'na da son verip hâkim olduğu yerlerin tamamını zaptetmiş, Cenevizliler'den Amasra'yı, İsfendiyaroğulları'ndan da Sinop'u almıştır. Daha sonra anlaşmayı bozan Karaman beylerine de hadlerini bildirerek Karaman diyarını da fethedivermiştir. 


Fatih Sultan, İsfendiyaroğulları”nın hükümetini de lağvederek Kastamonu taraflarını da elde etmiş, İran'a hükmeden Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan ile de Tercan civarında 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çarpışarak Türkmenleri kaçmaya mecbur kılmış, KarahisarışarkTyi ve daha nice yerleri hâkimiyeti altına almış, veziri Gedik Ahmed Paşa vasıtasıyla Kırım sahilinde bulunan Kefe'yi ve diğer kaleleri Cenevizliler'den kurtarmış, İslâm fütuhatına engel olan bu gibi milletlere, hükümdarlara hadlerini bildirmiştir. 


Sultan Fâtih hazretleri tahta oturuşunun onuncu, İstanbul'u fethinin de yedinci senesinde Rumlar'ın Avrupa kıtasın- daki geri kalan ülkelerini de tamamen kendi memleketine katarak muzaffer biçimde başşehrine dönmüştür. 


Velhasıl Fâtih Sultan zamanında Osmanlı ülkesi, Avrupa'da Tuna ve Sava ırmaklarına, Asya'da da Fırat'a ve Toroslar'a kadar genişlemiş bulunuyordu. 


FÂTİH'İN MEMLEKET İDARESİ 


Fâtih Sultan, memleketini idare konusunda büyük bir akıl ve ihtisas göstermiştir. Daha pek genç iken babası tarafından hükümet makamına layık görülmüş ve o makama çıkarılmıştır. Elbette henüz çocukluk çağında bulunan bir hükümdarda yaşlı başlı, tecrübeli hükümdarlar kadar doğru bir idare kabiliyeti görülemez. Bu sebepten Sultan Fâtih de ilk defa tahta oturduğu zaman kendisini küçümseyenler bulunmuş olabilir. Dolayısıyla, gençliğin yönlendirmesi sonucu gereğinden fazla sertlikler göstermiş bulunabilir. Fakat ikinci defa tahta oturduktan ve bir tecrübe devresi geçirdikten sonra memleketini idare ve genişleme hususlarında büyük bir yetenek ve ustalık göstermeye başlamıştır. 


Evet... O muazzam hükümdar, kendisine karşı isyankâr bir tutum takınacakları hem tehdit, hem de taltif etmek suretiyle itaat dairesinde yaşatmış, muktedir vezirlerine, kumandanlarına kıymet vermiş, ülkesine kattığı yerlerdeki farklı kavimleri bir huzur ve rahatlık, bir itaat ve bağlılık çerçevesinde yaşatacak tedbirler almış, bunların doğu ve batıya dağılarak 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Boğaziçi'nden bir görünüş 


aleyhinde şiddetli propagandada bulunmalarına, pek adaletli, yumuşak, sevecen davranışları sayesinde, engel olmuştur. 


Fatih Sultan, tarih kitaplarında ve Kemal Bey'in Evrâk-ı Perişân'ında9 yazılı olduğu üzere padişahtan sıradan bir fakire varıncaya kadar bütün hükümet memurlarının vazifelerini gösterir bir kanun tanzim etmiş”, devlet erkânını uğur ve bereket olsun diye “dört büyük has halife”nin sayılarına uydurarak dört kısma ayırmıştı ki bunlar da vezirlerden, kazaskerlerden, defterdarlardan ve nişancılardan ibaretti. 


Vezirlerin başında sadrazam bulunup savaşlarda ordu kumandanlığı ve divan başkanlığı unvanını taşırdı. 


İstanbul'da bulunan Anadolu ve Rumeli kazaskerleri de davalara bakıp hüküm verirlerdi. 


93 Nâmık Kemal, Evrâk-ı Perişan, Devr-i İstila, Selâhaddin, Fâtih, Selim, İstanbul 1884. 

* Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, Osmanlı Hukuku'na Giriş ve Fâtih Devri Kanunnâmeleri, İstanbul 1990. 


76 ə İSTANBUL VE FATİH 


Defterdarlar, Maliye bakanı makamında olup mali işlere nezaret ederlerdi. 


Nişancılar da yazılan fermanların ve beratların üstüne padişah tuğrasını çekerlerdi. 


Fatih”in tanzim etmiş olduğu kanun, siyasi, medeni, cezai hükümleri, idare usulünü ve askerlere ait düzenlemeleri içeriyordu. 


Fâtih Sultan, bu kanunu 200 kadar ictihad erbabının fetvalarından seçerek kanunlaştırmış, bunun her maddesini zamanın âlimleriyle tetkikten geçirmişti. Bu kanun daha sonra kaybolmuştur. Güya içinde saltanat vazifelerine dair bazı ağır maddeler bulunduğu için Sultan 4. Murad (1623-1640) tarafından yaktırılmıştır. Bu kanunun bir kısım maddelerini bulunduran bir eser, Garp kütüphanelerinin birinde bulunmuşsa da bazı sınırlı idari, askeri hususlara, makamlara, teşrifat ve ihtilaflara ilişkin maddeleri içermektedir. 

Batılı tarihçilerden bazıları Sultan Fâtih'e birtakım zalimce faaliyetler yakıştırmışlardır. Fakat bu faaliyetlerin bir kısmı uydurmadır. Bizim 'tarih kitaplarında kayıtlı değildir. Diğer bir kısmı da haksızlık ve yolsuzluk olmayıp sadece bir siyaset ve düzen amacına dayalı bulunmuştur. Bunlarda insanlık gereği tenkit edilebilecek bazı önemsiz şeyler bulunabilir. 
Fakat arzettiğimiz gibi bir kötü niyete, bir zalim hisse dayanmadığı için mazur görülebilir. 

Peygamberlerden başka kim masumdur ki? Kendisinde bazı tatsız haller görülmeyen yüksek mevki sahibi bir kimse var mıdır hiç? Bu gibi haller onların iyi niyetine bağlanabilir. 
Yeter ki dinin, milliyetin ve insaniyetin kabul etmeyeceği derecede gayri meşru olmasın. 


Yine de Sultan Fâtih'in aleyhindeki Batılılar'ın iddiaları- na Kemal Bey merhum, Evwrâk-ı Perişân'ında gerekli cevapları vermiştir. 
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Dünya tarihinde büyük değişiklikler meydana getirmiş, yaptığı fetihlerle başka milletlere üstünlüğünü parlak bir surette ispat etmiş bulunan böyle muazzam kahraman bir hükümdara karşı elbette mağluplar safındaki kimselerin övgü düzmeyecekleri açıktır. 


Kısacası, Fatih Sultan Mehmed Han, hem saltanatın şeref ve onurunu korumak için bazı özel düzenlemeler yapmış, hem de memleketine hizmeti geçenlere karşı pek ziyade tevazu göstererek hepsini taltife çalışmış, memleketinin, milletinin bir hizmetkârı olmakla övünmüştür. Nitekim İstanbul'un fethinden sonra Kasımpaşa tepesinde Okmeydanı'nda ordusuna günlerce ziyafet vermiş, orada toplanan vezirlerine, kumandanlarına bizzat kendisi hizmet etmiş, “Bir milletin padişahı o milletin hizmetkârıdır” sözlerini defalarca söylemiş, bu parlak zafer şerefine onların da ortak olduklarını itiraf etmiştir. Ne güzel bir davranış! Ne parlak bir kadir kiymet bilirlik! 
(Seyyidü'l-kavmi hâdimühüm).” 


95 “Bir topluluğun efendisi, onlara hizmet edendir” İfadesi ravileri itibariyle zayıf bir hadistir. Ebü Abdurrahman es-Sülemi Âdâbü's-sohbe'de Ukbe b. Âmir'e ulaşan bir senedle merfüan rivayet etmiştir. Senedde zaaf ve inkıta vardır. Hatib de İkrime b. Abbas yoluyla Cerir'e dayanan merfû bir rivayet olarak kaydetmiştir. Deylemi, Müsned'ine Sehl b. Sa'd'dan merfü bir rivayet olarak fakat, “Bir topluluğun yolculuktaki efendisi onlara hizmet edendir” şeklinde almıştır. Taberâni de zayıf bir senedle Ebü Hüreyre'den yine merfü olarak, “Allah yolunda savaşanların en efdali onlara hizmet edendir” biçiminde rivayet etmiştir. İbn Düreyd, el-Müctebâ'da zikretmiştir. Rivayet daha başka eserlerde de mevcuttur. 
Son olarak şunu diyebiliriz: Birçok tarikten gelmesi dolayısıyla “hasen li-gayrihidir” denilmişse de genel itibariyle hadisin zayıf olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca bk. Deylemi, Firdevsil Ahbar, 2/460 (3291); es-Sehavi, Mekâsıd, 1/562; el-Mütteki, Kenzu”1-Ummal, (nr: 17518). 
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FATİH SULTAN”IN İLİM VE İRFANA HİZMETLERİ 


Sultan Fatih, aynı zamanda ete kemiğe bürünmüş bir ilim ve irfan idi. Çocukluğunda ilim tahsil etmekten kaçınmış, öğretmenlerine itaat etmesine yaratılışındaki baş eğmezlik engel olmuştu. Fakat babası Sultan Murad, kendisinin tahsil ve terbiyesine tam yetkiyle Şemseddin Molla Gürâni (6. 
1488)” merhumu görevlendirmişti. Bu büyük âlim o geleceğin yüce sultanına ders vermeye başlamış, onu elindeki bir değnekle tehdit ederek tahsil-i kemalata”” yönlendirmiş, o da büyük bir kabiliyetle ilim tahsiline muvaffak olmuştur. 


Fâtih hazretleri ilmin yüce kıymetini pek Ziyade takdir etmiş, kendisi de başına sarık sararak ulema kisvesini tercih- 


96 Yani kendisi bedensel anlamda ilim ve irfandı, ilim ve irfanın ete kemiğe bürünmüş şekliydi. 

Tam ismi, Ahmed b. İsmail b. Osman Gürâni'dir. 1410 yılında Suriye'de Güran kasabasına bağlı bir köyde dünyaya geldi. 1488 yılında İstanbul'da vefat etti. Molla Gürâni Osmanlı sarayı ve halkı tarafından çok sevilen ve sayılan değerli bir şahsiyetti. Fâtih henüz şehzade iken hocalığını yapmıştır. Cenaze namazı bizzat 2. Bayezid tarafından kıldırılmıştır. Molla Gürâni, Kur'an'ı küçük yaşta hıfzetmiş, ilmini artırmak için Bağdat, Diyarbakır, Hıns ve Hayfa şehirlerine gitmiştir. On yedi yaşında Şam'a gelip dersler almış, daha sonra Kahire'de kıraat, tefsir, hadis ve fıkıh tahsil etmiştir. Dönemin ünlü âlimi İbn Hacer el-Askalâni'den yararlanmış ve bir müddet sonra Kahire'de ders vermeye başlamıştır. 
Zamanla tanınan ve sayılan bir âlim olmuş, Şam'da da ders vermiş, daha sonra Molla Yegân'ın teklifi üzerine Osmanlı ülkesine gelmiştir. Murad Hudâvendigâr ve Yıldırım medreselerindeki müderrisliklerinden sonra Şehzade Mehmed'in (Fâtih) hocalığını yapmıştır. Fâtih tahta oturduktan sonra kazaskerlik, müderrislik ve Bursa kadılıklarında bulunmuştur. Bir ara Mısır Sultanı Kayıtbay'ın yanına taşınmış, Fâtih'in geri çağırması üzerine İstanbul'a dönmüş ve yeniden kazaskerlik ve Bursa kadılığı görevlerinde bulunmuştur. 1480 yılında dördüncü Osmanlı şeyhülislâmı oldu ve sekiz yıl sonra bu makamda iken vefat edip İstanbul'da Aksaray Topkapı yolu üzerinde Fındıkzade civarında kendi adıyla anılan caminin haziresine defnedilmiştir. 

Kemalatı, mükemmellikleri öğrenmeye; olgun bir şekilde, tam anlamda yetişmeye. 


“il 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te bulunmuş, Bursa'da, İznik'te, Edirne'de, İstanbul'da birçok medrese, kütüphane yaptırmış, ülkesinde pek çok âlimin yetişmesini temine muvaffak olmuş, bir kısım âlimleri ve sanatkârları da dışarıdan İstanbul'a getirtivermiştir. 


Fâtih hazretleri âlimlere çok iltifat eder, onlarla oturur kalkar, ilmi görüş alışverişinde bulunur, fıkha ve dil tartışmalarına rağbet gösterir, bazan da bu tartışmalarda hakemlik görevini üstlenir, müderrislerini bizzat denetleyerek derslerinde hazır bulunurdu. 


Sultan Fâtih, kendi hocası olan Şeyhülislâm Molla Gürâni'nin elini öper, kazaskeri bulunan Molla Hüsrev”e çok saygı gösterir, camide bile olsa kendisine hürmeten ayağa kalkar, “Bu zat zamanımızın Ebü Hanifesi'dir” derdi. 


Fâtih Sultan, zamanında telif olunan kitaplara kıymet verir, müelliflerini ihsanlara boğar, bunların çok değerli olanlarını birer ferman ile ülkesinin her tarafında neşrettirirdi. 


Molla Hüsrev merhum (6. 885/1480)”, kendi eliyle yaz- 


99 Gerçek adı Mehmed b. Ferâmuz'dur (Ferâmerz). Doğum tarihi bilinmemektedir. Sivas ile Tokat arasındaki Kargın köyünde doğduğu veya müslüman olmuş bir Fransız soylusunun yahut subayının evladı olarak dünyaya geldiği rivayet edilmektedir. Molla Hüsrev, zamanında halkın ve devlet adamlarının sevgisini ve hayranlığını kazanmıştır. Burhâneddin Haydar Herevi'den ve zamanının diğer âlimlerinden dersler almıştır. Tahsilini tamamladıktan sonra Edirne'de Şah Melik Medresesi'nde ve sonra da kardeşinin ölümüyle boşalan Çelebi Medresesi'nde müderrislik yapmıştır. 2. Murad zamanında 832 (1429) senesinde kazaskerliğe tayin edilmiştir. Fâtih'in ikinci saltanatında İstanbul'da Galata ve Üsküdar kadılıklarında bulunmuş, bu arada Ayasofya müderrisliğini de yürütmüştür. Bir ara Bursa'ya gidip bir medrese kurarak ilim öğretmekle meşgul olduğu sırada, Fâtih tarafından İstanbul'a davet edilerek, 865 
(1460) yılında şeyhülislâmlığa tayin edilmiştir. O, bu görevi yirmi sene boyunca yürütmüştür. 1480'de İstanbul'da vefat etmiş, cenazesi Bursa'ya götürülerek Emir Sultan civarındaki medresesine defnedilmiştir. 
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mış olduğu Dürer”, Mirât ve Mirkat? adındaki kıymetli eserlerini Sultan Fatih”e ithaf etmişti ki bu Dürer, Köprülü Kütüphanesi'nde, Mir'at ve Mirkat da Yenicami Kütüphanesinde bulunmaktadır. 


Yine Molla Hüsrev, Nasirüddin-i Tüsinin mantığa dair Esdsü Tiktibas5 adındaki eserini Farsça'dan Arapça'ya çevirip kendi el yazısıyla bir nüshasını Fâtih hazretlerine takdim etmiştir ki bu da Enderun-ı Hümâyun Revan Odası Kütüphanesi'ndedir. 


İstanbul'un ilk kadısı bulunan ve akaide dair Kaside-i Nüniyye“ adlı meşhur eseri telif etmiş olan Hızır Bey!” de 


“ Molla Hüsrev, Dürerü'-Hükkâm fi Şerhi Gureri'-Ahkâm, yy., ts. 

101 Molla Hüsrev, Mir'atü'-Usül Şerh-i Mirkati”"l-Vüsül, İstanbul 1321. 

“2 Molla Hüsrev, Mirkatü"l-Vüsül fi İlmi'l-Usül, yy., 1291/1874. 

105 Nasirüddin-i Tüsi, EFsösü T-iktibas, Tahran 1947. 

1 Hızır Bey, Kaside-i Nüniyye, yy., 1258. 

105 Osmanlı evliya ve âlimlerinin büyüklerindendir. İsmi, Hızır Çelebi b. 
Celâleddin'dir. Nasreddin Hoca'nın torunlarından olduğu söylenir. 810 
(1407) senesinde Eskişehir'e bağlı Sivrihisar kasabasında doğdu. 863 
(1458) yılında İstanbul'da vefat etti. Vefa ile Zeyrek arasında, Unkapanı'na giden cadde kenarında defnedildi. Babasından ve Bursa'da Molla Yegân'dan okumuştur. Genç yaşta Molla Yegân'ın damadı olmuş ve Sivrihisar Medresesi'ne müderris tayin edilmiştir. Bursa'daki Bayezid Medresesi'nde de görev yapan Hızır Bey, oradan İnegöl'e kadı oldu. 
Nihayet Edirne'ye gelerek yeniden eğitim ve öğretim hayatına döndü. 
Bu arada Yanbolu kadılığında bulunduğu da belirtilmektedir. 851'de (1447) Bursa'da bir medreseye müderris oldu. Fâtih devrinin ünlü âlimleri olan Molla Kastallâni, Kadı Muslihuddin, Hayâli, Hocazâde onun Bursa'da yetiştirdiği talebeleridir. Fâtih, Hızır Bey Çelebi'ye çok değer vermiştir. İstanbul fetholunduğu zaman onu İstanbul'un ilk kadısı ve o dönemde kadılar belediyecilik hizmetlerini de yürüttükleri için aynı zamanda belediye başkanı yapmıştır. Adaleti ile ilgili menkıbeleri, özellikle Fatih”le bir gayri müslim arasındaki davayı muhakeme ederken takındığı tutum ve davranışa ilişkin olanı günümüze kadar gelmiştir. Hizır Bey Çelebi, Molla Fenâri ile birlikte o zamana kadar gelen âlimlerin en üstünü olarak kabul edilmiştir. 
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Metdlü95 adındaki kitabı yine Fâtih'in emriyle Farsça'ya tercüme etmiştir ki bir nüshası Ayasofya Kütüphanesi”ndedir. 


Fatih hazretleri, meşhur Alâeddin Ali Kuşçu”yu 17 da pek ziyade taltif ederek yanına getirtmiştir. Bu zat Mâverâünnehir Alimlerindendir. Bir aralık Uzun Hasan (saltanatı: 1453-1478) tarafından barış için İstanbul'a gönderilmişti. Sonra İstanbul'a davet edilerek kendisine Ayasofya müderrisliği verilmiştir. 
Birçok ilimde ve bilhassa riyâziye ve heyet!“ ilimlerinde mütehassıstı. Vaktiyle Uluğ Bey (6. 853/1449) tarafından Semerkand'da inşa edilmekte olan rasathanenin tamamlanmasıyla görevlendirilmişti. Hesaba dair er-Risdletü 1-Fethiyyye” adında iki eseri ve daha başka telifleri vardır. Ebü Eyyüb el-Ensâri civarında medfundur. 


Sultan Fâtih hazretleri, meşhur Molla Nüreddin Abdurrahman-ı Câmi hakkında da pek ziyade teveccühlerde, ikramlarda bulunmuş, aralarında mektuplar alıp verilmiştir. Daha sonra bu zat, İstanbul'a gelmek üzere yola çıkmış, Konya'ya geldiği sırada Fâtih merhum vefat etmiştir. 


Molla Câmi, Horasan'ın Cam kasabasındandır. Tahsilini Herat'ta tamamlamış, sonra tasavvuf yoluna girmiş, Teymur 


106 Sirâceddin el-Urmevi, Metâliu'l-envâr, yy., 1912. 

6 Ali Kuşçu (ö. 879/1474, ünlü Türk astronom, matematikçi ve dilbilimcidir. Türkistan'daki Mâverâünnehir emiri, Timur'un torunu Uluğ Bey'in kuşçusunun oğlu olarak dünyaya gelen Ali Kuşçu, iyi bir öğrenim görmüştü. Kısa sürede Semerkand Rasathânesi'ne müdür olmuş, çevrede ünlenmişti. Daha sonra Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın yanında bulunan Ali Kuşçu, elçilik yapmak üzere İstanbul'a geldiğinde, Fâtih Sultan Mehmed'den davet alarak Osmanlı başkentine yerleşti. Matematik ve astronomi dersleri verdi ve çok sayıda öğrenci yetiştirdi. 7 Şaban 879 (16 Aralık 1474) tarihinde İstanbul'da öldü. Mezarı Eyüpsultan'dadır. Hakkında bk. Muammer Dizer, Ali Kuşçu, Ankara 1988; Müjgan Cunbur, Ali Kuşçu Bibliyografyası (Ölümünün 500. Yıldönümü Dolayısıyla), Ankara 1974. 

108 Matematik ve astronomi. 

© Ali Kuşçu, Mir'atü'-alem, Ali Kuşçu'nun Fethiye Adlı Eserinin Çevirisi (çev. Seyyid Ali Paşa, haz. Yavuz Unat), Ankara 2001. 
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Han'ın!!! haleflerinden Sultan Ebü Safd111, sonra da Sultan Hüseyin Baykara? tarafından hürmetle karşılanmıştır. eş-Şeodbidü”n-nübüvuve"5, Nefehdtü”l-üns"“, Şerhu Fusüsil-bikeml5, el-Fevudidü”z-ziydiyye15, Divan-ı Eş"ürT, Bahâristân"!8 gibi birçok kıymetli eseri vardır. 898 (1492) yılında Herat'ta vefat etmiştir. 


Velhasıl Fâtih hazretleri, ülkesinde ilim ve irfanın yükselmesini sağlamaya çalışmış, bu gayeye maddi ve mânevi surette himmet göstermiş olan zatları taltiften geri durmamıştır. 


SULTAN FÂTİH'İN ŞİİR VE EDEBİYATLA UĞRAŞMASI 


Fâtih hazretleri Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İbranice'ye vâkıf, edebiyatla uğraşır, şairce yaratılışa sahip bir sultandı. Bir kısım güzel şiirleri vardır. Manzumelerinin çoğunda Avni mahlasını kullanmıştır. 


Sultan Fâtih'in bir kısım şiirleri meşhur İran hattatların- dan İmad'ın kalemiyle Yavuz Sultan Selim zamanında yazılmış 


19 Timurlenk, Timur Han. 

11 Sultan Ebü Said Mirza b. Muhammed b. Miranşah b. Timur (1427-1469). 

12 Hüseyin Baykara (6. 911/1506). 

13 Nüreddin Abdurrahman b. Ahmed b. Muhammed Câmi, Şevâhidü'nnübüvve (trc. Lâmii Çelebi), İstanbul 1293/1877. 

14 Nüreddin Abdurrahman b. Ahmed b. Muhammed Câmi, Nefehâtü'lüns: Evliya Menkıbeleri (çev. ve şerh Lâmii Çelebi, haz. Süleyman Uludağ, Mustafa Kara), İstanbul 1995. 

15 Nüreddin Abdurrahman b. Ahmed b. Muhammed Câmi, Şerhu Molla Abdurrahman el-Câmi alâ fusüsi'-hikem (İsmail b. Abdülgani en-Nablusi, Şerhu Cevâhiri'n-Nusüs fi halli kelimâti'-fusüs, yy., 1304'ün kenarındal. 

16 Nüreddin Abdurrahman b. Ahmed b. Muhammed Câmi, e/-Fevâidü'z- 
Ziyâiyye (Molla Câmi ale"l-Kafiye), İstanbul 1307/1891. 

17 Nüreddin Abdurrahman b. Ahmed b. Muhammed Câmi, Divan-ı Molla 
Câmi, İstanbul1867. 

18 Nüreddin Abdurrahman b. Ahmed b. Muhammed Câmi, Bahâristân, 
yy., 1311/1893. 
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ve on dört gazeli ihtiva eden şiir güldestesi Divan-ı Avn?” 
adıyla Berlin'de basılmıştır. 


Fakat Fâtih Sultan'ın asıl divanını merhum Ali Emiri elde etmiş, bunun iki kopyasını da kendi el yazısıyla kopya etmiştir. Asıl divan, güzel bir talik ile yazılmış olup adı ve cetvelleri müzehheptir. Millet Kütüphanesi'nin yazma manzum eserler kısmında 305 numarada kayıtlı ve kırk yedi sayfadan ibarettir. 


Bu divanı basılmak üzere ilk önce oğlum Sıtkı Bilmen, Ahmet Halit Kütüphanesi için seksen sayfadan ve yetmiş yedi parça manzumeden ibaret olarak hazırlamış ve 1944 yılında basılıp yayımlanmıştır. 


Oğlum Sıtkı, Şair Osmanlı Padişahlar” adıyla telif etmiş olduğu bir kitabında, “Sultan Fâtih'in şair olan Osmanlı padişahları arasında cidden yüksek bir mevkii vardır. Fâtih'in büyük kudreti göz önünde tutulursa derhal anlaşılır. Divan edebiyatının teşekkülü sıralarında bu kadar büyük bir şairin edebiyatımız üzerinde herhalde önemli etkisi olmuştur” der. 

Fâtih Sultan'ın ruhundaki yiğitlik ve kahramanlığı, kutsal 


amaçları gösteren ve Ziya Paşa'nın Harâbât'ında"? bulunan bir manzumesini buraya kaydediyoruz. 


İmtisal-i cahidü fi'lâh olubdur niyyetümi? 
Din-i İslümun mücerred gayretidür gayretüm'23 


19 Fâtih'in divanı farklı isimler tarafından dört kez neşredilmiştir: Fâtih'in 
Şiirleri, Divan-ı Avni (haz. Kemal Edip Ünsel), Ankara 1946; Fâtih ve Şiirleri, Divan-ı Avni (haz. Ahmed Aymutlu), İstanbul 1959, Fâtih'in Şiirleri, Divan-ı Avni (haz. İskender Pala), İstanbul 2003; Fâtih (Avni) Divanı ve Şerhi (haz. Muhammed Nur Doğam), İstanbul 2004. 

20 S, Sıtkı Bilmen, Şair Osmanlı Padişahları, İstanbul 1942. 

121 Ziya Paşa, Harâbât, İstanbul 1875. 

12 Niyetim Allah Teâlâ'nın, “Allah yolunda cihad ediniz” (Hac 22/78) emrini tutmaktır. 

13 Gayretim, sadece İslâm dininin gayretidir (yaptığım çalışmalarda hep 
İslâmi gayeleri güdüyorum). 
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Fazl-i Hakk u himmet-i cund-i ricalullah ile” 

Ehl-i küfri ser-te-ser kahr eylemekdür niyyetüm!5 
Enbiya vü evliyaya istinadüm var benüm' 

Lütf-i Hak'dandür heman ümmid-i feth ü musretümi?” 
Nefs ü mal ile nola kılsam cihanda ictihad” 

Hamdü lillah var gazaya sad-hezaran rağbetüm? 
Ey Muhammed mu'cizal-ı Ahmed-i Muhtar ile? 


Umarum galib ola a'da-yi dine devletim’! 
Şu beyit de Hz. Fâtih'indir: 


Yoktur zulme rızamız, adle biz mailleriz, 
Gözleriz Hakk'ın rızasın, emrine kailleriz.!32 


Bu manzumeler, Hz. Fâtihin ne kadar temiz bir inanç sahibi olduğunu göstermektedir. Onun adalet sıfatına sahip olduğu ve maddi, mânevi güçlere dayandığı için o parlak fetihlere eriştiğini ortaya çıkarmaktadır. 


14 Cenâb-ı Hakk'ın fazlıyla ve keremiyle, ayrıca Allah eri erenlerin himmetiyle. 

125 Niyetim küfür ehlini baştan başa kahreylemek, kâfirliği kaldırıp imanı 
hâkim kılmaktır. 

126 Peygamberlere ve velilere dayanmışım ben. 

17 Fetih ve zaferi Allah'ın lutfundan ümit ediyorum. 

8 Canımla ve malımla dünyada cihad etsem keşke. 

19 Allah'a hamdolsun ki içimde O'nun yolunda savaşmaya yüz binlerce isteğim var. 

130 Ey Muhammed (s.a.v) seçilmiş olan Ahmed'in (Hz. Muhammed'in) mücizeleriyle. 

131 Devletimin din düşmanlarına galip olmasını umarım. 
Bu şiir Fâtih'in mürettep divanında mevcut değildir. Eğri fâtihi 3. Mehmed'e ait olduğu da ileri sürülüyor. bk. Kemal Edip Ünsel (Kürkçüoğlu), Fatih"in Şiirleri, Ankara 1946, s. 81. Zira Fâtih şiirlerinde Avni tak- ma adını kullanmıştır. Görüldüğü gibi şiirde şairin ismi Muhammed olarak geçmektedir. 

132 Biz, zulme razı olmayız, adalete meylederiz, 
Hakk'ın rızasını gözleriz, zira O'nun emrine inanmışız. 
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SULTAN FÂTİH DEVRİNDEKİ EDİPLERDEN BAZILARI 


Sultan Fâtih zamanında (1451-1481) birçok edip ve şair yetişmiştir ki bir kısmı şu zatlardır: 


1. Şehzade Cem.! Fâtih'in küçük oğludur. Farsça ve Türkçe güzel manzumeleri vardır. 


2. Ahmed Paşa." Fâtih hazretlerinin vezirlerinden olup Osmanlı şairleri arasında fahriye veya gazel usulünü ilk defa kendisi bulmuştur. Muktedir bir şairdir. 


3. Sinan Paşa. Molla Hızır Bey'in oğlu olup Tazarruât-ı Sinan Paşa" adındaki eseri pek meşhurdur. 


4. Cezeri Kasım Paşa. Fâtih Sultan'ın vezirlerinden edip ve şair bir zattır. Mahlası Sâfi'dir.!5“ 


155 Ünlü Cem Sultan (ö. 900/1495). Babası Fatih”in yerine geçemeyince 
kardeşi 2. Bayezid'le savaşmış, sonra da Rodos şövalyeleri tarafından kandırılarak esir edilmiştir. Fransa"da esaretteyken ölmüştür. 

133 15. yüzyılın en usta divan şairi sayılan Ahmed Paşa, 2. Murad devrinin 
büyüklerinden Kazasker Veliyyüddin b. İlyas'ın oğludur. Ahmed Paşa”nın ne zaman doğduğu bilinmemektedir. 2. Murad zamanında Edirne'de okumuş, devrin geçerli bilgilerinin yanı sıra Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Öğrenimini bitirdikten sonra önce Bursa'da Sultan Murad Medresesi”nde (Muradiye Medresesi) müderrislik yapmış, ardından 855'te (1451) Edirne'ye kadı tayin edilmiştir. Fâtih'in tahta geçmesinden sonra kazaskerlik görevini üstlenen paşa, peşinden Fâtih'in musahibi oldu ve vezirliğe yükseldi. Bazı araştırmacıların kanaatine göre aralarında çıkan bir anlaşmazlık veya gammazların ve hasetçilerin fitne fesadıyla padişah tarafından hapsettirildi. Ardından affedilerek Bursa'ya tayin edildi. Orada Orhan, Muradiye ve Emir Sultan vakıflarının işlerini yürütmekle görevlendirildi. Bundan sonra bir daha İstanbul'a dönememiştir. Sonra sırasıyla Sultanönü (Eskişehir), Tire ve Ankara sancak beyliği yapmıştır. Fâtih'ten sonra 2. Bayezid zamanında hem tekrar eski itibarını kazanmış hem de yeniden Bursa'ya sancak beyi olmuş ve ölünceye kadar burada kalmıştır. 

155 Sinaneddin Yusuf b. Hızır, Tazarru'nâme (haz. A. Mertol Tulum), Ankara 2001. 

136 Kıraat âlimi Cezeri'nin torunu ve Fâtih dönemi nişancılarından Şemseddin Mehmed Bey'in oğlu olduğu belirtilir. Şemseddin Bey'in veya aile- nin kölesi olduğu şeklindeki rivayet daha güçlü bulunmuştur. Birçok 
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5. Karamanlı Mehmed Paşa. Sadrazamdır ve Celâleddin-i 


Rümi hazretlerinin neslindendir. Edip ve şair bir zattır. Mahlası Nişâni'dir.!57 


6. Hamdullah Ahmed Çelebi. Akşemseddin'in oğludur. 


Mevlid-i Nebi manzumesi vardır. Yûsuf u Züleyhâ ile Leylâ ve Mecnün manzumeleri meşhurdur.!38 


15 


w 
N 


138 


görevde bulunan Kasım Paşa, devlet adamlığının yanı sıra şairlik yönüyle de tanınır. Sehi'ye göre Anadolu'nun muteber şairlerindendir. Latifi de onun şiirde atasözlerini çokça kullanan ilk şair olduğunu söyler. Sehi her ne kadar Divan'ının çok meşhur olduğunu söylüyorsa da Kasım Paşa Divan'ının bilinen tek nüshası İsmail E. Erünsal'ın özel kütüphanesin- de bulunmaktadır. Sağlığında derlendiği sanılan bu nüshanın şairin bütün şiirlerini ihtiva etmediği görülmektedir. Özellikle tevhid ve naat gibi bölümlerin olmayışı, divanda sadece üç kasidenin yer alması ve bunlardan ilkinin Hz. Hüseyin, diğerlerinin Fâtih Sultan Mehmed ve 2. Bayezid için yazılmış bulunması nüshanın Kasım Paşa'nın hayatının erken bir döneminde derlenmiş olabileceğini düşündürmektedir (bk. İsmail E. 
Erünsal, “Kasım Paşa, Cezeri”, DİA, 24/545-546, İstanbul 2001). 
Karamâni Mehmed Paşa, 1458'de vezir, 1464'te nişancı, 1478'de sadrazam olmuştur. Fâtih Kanunnâmesi'nin hazırlanmasında da önemli görevler ifa etmiştir. Fâtih Sultan Mehmed'in ölümünden sonra, Cem Sultan'ı tahta çıkarmak istemiş, ancak Sultan 2. Bayezid taraftarlarınca öldürülmüştür. Mezarı, Kumkapı'daki Karamâni Mehmed Paşa Camii avlusundadır. 

Mesnevi şekliyle yazılmış beş kitaptan ibaret birtakım demektir ki, böyle eser meydana getirmiş olanlara "hamse-nüvis" yahut "hamseci" denilir. 12. yüzyıla kadar hamse-nüvislik mütat değildi. 1195'te vefat etmiş olan Genceli Şeyh Nizâmi, manzum olarak beş kitap yazmış ve hepsine birden "penc-genc", yani "beş hazine" unvanını vermişti. Ondan sonra o yolda mesneviler vücuda getirmek İran şairlerince moda oldu. 
Çağatay şairi Ali Şir Nevâi de Çağatay lehçesinde hamse tanzim etmiştir. Bizim lehçede ilk hamse yazan, daha doğrusu Şeyh Nizâmi'nin hamsesini tercüme eden Bihişti'dir. Yine bizim lehçemizle yazılmış birçok hamse vardır. Akşemseddin'in oğlu Hamdullah Çelebi (6. 
909/1503) Yüsuf u Züleyha, Leylâ ve Mecnân, Muhammediyye, Mevlidi Nebi adlı hamseleri yazmıştır (daha fazla bilgi için bk. Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1984, s. 108). 
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7. Gülşeni. Saruhanlı'dır.9 Yedi bab!“ üzere düzenlenmiş, mesnevi tarzında ve Ma'nevi 4! adında 20.000 beyitli bir manzumesiyle Râznâme adındaki manzumesi meşhurdur.1“2 


8. Şehdi Mehmed Çelebi. Kudretli bir şairdir. Firdevsi'nin Şebndüme sinif taklit ederek Sultan Fâtih'in fetihlerini manzum olarak yazmaya başlamış ise de tamamlayamayıp yalnız 10.000 beyit yazabilmiştir.1““ 


9. Fahrünnisa Mihri Hanım. Amasyalı'dır. Güzel şiirleri vardır. Düzenlenmiş bir Divan'ı Ayasofya Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.!* 


10. Zeynünnisa Zeynep Hanım." Bu da Amasyalı'dır. 
Türkçe ve Farsça yazmış olduğu Divan'ını Fâtih hazretlerine 


19 Manisalı'dır. 

10 Bölüm. 

141 Mesnevi-i Ma'nevi. 

12 Gülşen-i Saruhâni'nin Farsça Divanının Türkiye kütüphanelerinde tek 
nüshası bulunmaktadır. Bu nüsha Bayezid Devlet Kütüphanesi, nr. 
5820'de kayıtlıdır. Râznâme adlı eserle birlikte İbrahim Ferzan tarafından hazırlanmıştır. Geniş bilgi için bk. İbrahim Ferzan, Gülşen-i Saruhani, Hayatı, Farsça Divanı ve Raznamesi, (doktora tezi), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Kürsüsü, İstanbul 1980. 

13 Ebü'l-Kasım Mansür b. Ali el-Firdevsi et-Tüsi, Şâhnâme-i Firdevsi, Tahran 1966. 

144 Şehdi hakkında bk. Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-şuarâ (haz. İbrahim Kutluk), Ankara 1978, 1/528. 

15 1460 veya 1461 yılında Amasya'da doğmuş, 1506'da yine burada vefat 
etmiştir. Asıl adı Mihrinnisa (kadınların güneşi) veya Fahrünnisa (kadınların övüncü) olarak bilinir. Kadı olan babası Yahyazâde Mehmed ona “Mihri ” mahlasını uygun bulmuştur. Sultan 2. Bayezid ve oğlu Şehzade Ahmed'in Amasya valiliği sırasında şehirde toplanan bilgin ve sanatkârların meclislerine katılırdı. Mihri Hatun'un Divan'ının yazma bir nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir. Bu divanın ayrıca Fâtih Millet Kütüphanesi'nde ve Ayasofya Kütüphanesi'nde birer nüshası daha vardır. Mihri Hatun'un Divan'ı 1967'de Moskova'da basılmıştır. 

146 Fâtih dönemini Mihri Hatun'la birlikte temsil eden Zeynep Hatun, adı bilinen ilk Türk kadın şairesi olup, kaynaklarda Amasyalı ya da Kastamotakdim etmişti. Bir nüshası Ayasofya Kütüphanesi'ndedir. Şu beyitleri meşhurdur: 


Âb-ı hayât olmıyaca kısmet, ey gönül, 

Bin yıl, gerekse, Hızır ile seyr-i Skender et, Zeyneb, kov meyl-i ziyneti dünyaya, zen gibi ol, Merdane var, sade dil ol, terk-i ziver ett” 


FÂTİH SULTAN'IN ÂHİRETE GÖÇ ETMESİ 


Fâtih Sultan Mehmed, en yüksek emellerine hemen hemen erişmiş, fakat daha genç denilebilecek bir yaştayken ebediyet âlemine çıkıp gitmiş, koca bir İslâm ümmetini hüzün ve keder içinde bırakmıştır. 


Fâtih hazretleri, Rodos adasında oturup daima müslümanlara saldırmak niyetinde olan Frenk şövalyelerini"" yok etmek için Üsküdar tarafına geçmiş, Gebze yakınlarında çadırını kurdurmuştur. 


Yahut Sultan Fâtih ile Mısır Sultanı Ebü'-Nasr Kayıtbay ez-Zâhiri'nin (1468-1496) araları açılmış, bunun üzerine Fâtih hazretleri Arabistan tarafına seferde bulunmak azmiyle Gebze (Gekbüze) yakınlarına gitmişti. 


nulu olduğu ifade edilmektedir. Divan edebiyatının şekillenme döneminde Fâtih çevresinde hissedilen verimli sanat iklimi, sanata ve sanatçıya hasredilen teşvik bu iki kadın şairin varlık göstermesinde de etkili olmuş olmalıdır. Asıl adı Zeynünnisa olan Zeynep Hatun bir kadı kızıdır. Bir kadı olan ve şiir çalışmalarını anlayışla karşılayan İshak Efendi ile evlenmiştir. Kültürlü bir muhitte yetişmiş, Arapça ve şiir söyleyecek olgunlukta Farsça öğrenmiş, Mihri Hatun ile tanışıklık kurmuştur, Şiirin yanı sıra bes- te yapabilecek ölçüde müsiki çalışmaları da olan Zeynep Hatun 1563'te Amasya'da ölmüştür. Fâtih adına tertip edilmiş bir divan sahibi olup, eldeki şiirlerine bakılırsa açık ve sade bir söyleyişe sahiptir. 

17 Ey gönül bengisu (ölümsüzlük suyu) kısmet olmadıkça, istersen bin yıl 
Hızır ile İskender gibi birlikte hareket et, yürü. Zeynep, süse eğilimi dünyaya kov da kadın gibi ol, erkekçesine var, sade gönüllü ol, şiddetle yürümeyi terket. 

148 Rodos şövalyeleri. 
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Fâtih Sultan'ın Türbesi 


Kâmil Paşa'nın Tarihinde yazdığına göreyse Fâtih hazretleri kendi usulleri gereği sefere gideceği yönü kimseye söylemezdi. Dolayısıyla bu son seferinin de Mısır üzerine mi yoksa Rodos taraflarına mı olacağı bilinememiştir. 


İşte Fâtih Sultan böyle Gebze taraflarında bulunduğu sıradaydı ki daha elli üç veya elli bir yaşındayken âhiret âlemine göç etmiştir. “Dua-i hayr”!® veya “nevverallahu kabrehu nuran”” terkipleri bu vefat ediş tarihini göstermektedir. 


19 “Hayır dua”. Ebced hesabıyla değeri Fâtih'in hicri takvime göre vefat tarihini verir. 

150 “Allah kabrini nur etsin.” Bu da ebced hesabıyla Fâtih'in hicri vefat tarihini göstermektedir. 
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Fâtih hazretlerinin mübarek naaşı İstanbul'a getirilerek Fâtih Cami-i şerif mezarlığındaki pek mütevazi türbesine defnedilmiştir. 


Evet, bu koca cihangir, böyle bir cami-i şerifin bahçesindeki bir türbe içinde medfundur. Fakat bütün İstanbul, bütün fethetmiş olduğu diyar ve bütün müminlerin kalpleri onun ulvi ruhunun, yüksek hatıralarının birer nezih gezi mahalleridir. Nitekim meşhur bir şairimiz bu hakikate şu beyitle tercüman olmuştur: 


Her küşesinde debrin, nam-ı beka medarın'9! 
Şayestedir denilse âlem senin mezarın? 
Rahmetullahi aleyh, rabmeten vasiaten."5 
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Sultan Fâtih merhum hakkında bundan yaklaşık kırk beş sene önce âcizane bir gencin aklına geliveren türden bir manzumeyi hatırasına saygı olmak üzere buraya kaydediyorum: 


Hazreti Fâtih yine a'dayı lerzân etmede!5* 
Bir cihangirâne'>> kuvvetle gazâya gitmede 
İtila-i dine” hizmelti mukaddes niyyeti 
Müncelidir cephesinde!” fikrinin kudsiyeti 
Engel olmaz azmine dağlar, denizler, kaleler 
Bir hücumuyla bütün kuvvetleri tenkil eder 


5! Sonsuzluğa (bekaya, ebediyete) kadar kalmaya layık namın ve adın, geçmiş zamanın her anında mevcut. 

152 Her taraf, bütün dünya senin mezarındır dense, bu da yakışır. 

53 Allah'ın geniş, bol rahmeti üzerine olsun. 

154 Titretmekte. 

15 Dünya fatihi. 

156 Dinin yücelmesine, ilâ-yi kelimetullaha. 

57 Alnında tecelli etmiştir, görünür. 

58 Tepeleyip, sindirir. 
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Pişreu 55 olmuş melekler mevkib-i iclalinel“* 
Şehr-i İstanbul şitab etmekte istikbaline 1 
Kubbe-i eflaki tehyic eyliyor bank-i zafer 

Bir mücessem berk-i pür-satvet kesilmiş her nefer® İstinad etmiş de bir seyf-i celadet-beruere"" Şöylece sanki hitap etmektedir askerlere: 

“Ey muzaffer leşkerim'©/ Etrafa dikkat eyleyin/ Seyfinizle düşmeni tedmire gayret eyleyin!©© Azminizle bakisar olsun” sizin binlerce sur, Sayenizde başka milletler de bulsunlar huzur. 
Çehrenizde daima nur-ı adalet parlasın, 
Kalbinizde her zaman feyz-i diyanet parlasın, İtila-i milleti” her yerde temin eyleyin, 
Namınızla safha-i tarihi tezyin eyleyin!” 7! 
Barekallahü '-celil, ey Fâtih-i nusret-karin 

Zatın olmuştur senin memduh- fahbrilmürselin”? 
Öyle bir parlak cihad ettin ki ey şir-i gaza”? 


159 Öncü. 

160 Yüce alayına. 

161 İstanbul şehri ud için koşuşturmakta. 

162 Zafer sedası gökkubbeyi çınlatıyor. 

165 Her askeri âdeta ete kemiğe bürünmüş baştan aşağı ezici kuvvete sahip bir şimşek kesilmiş. 

161 Yiğitlik ve bahadırlık sever bir kılıca dayanmış da. 

165 Ordum. 

166 Kılıcınızla düşmanı tepeleyip yok etmeye gayret edin. 

167 Düşsün, yerle bir olsun. 

168 Adalet nuru. 

169 Diyanetin, dinin feyzi, bereketi. 

170 Milleti kalkındırmayı. 

7! Tarihi dönemi süsleyin. 

172 Ey zaferi elde etmiş Fâtih, yüce Allah mübarek eylesin, sen peygamberlerin övüncü olan Hz. Muhammed'in (s.a.v) övdüğü kimse olmuşsun. 

1773 Savaş aslanı. l 
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Aferin hani şükuhün" oldu ruh-ı mürtezal”? 
Elb-i İslâm'ı fütubatınla ettin kam-bin”© 

İftihar eyler seninle haşre dek erbab-ı din 

Ruh-ı bür-vecdinl" bugün vermekte revnak"" cennete Cilvegâh olmuş vücudun pertev-i kudsiyete'7? 
Parlıyor nüzheigeh-i ravzanda'9 bir feyz-î celif"l Kubbe-i türbende aks-i mihr-i satvet müncelif"? 
Çarpıyor enzara berk-i itila her küşeden's Neşveyap'** olmaktadır kabrin ziyaret eyleyen. 
Pertev-i burşidl”” sanma neşr-i nüzhet eyliyor6 
Bir melektir türbeni gelmiş ziyaret eyliyor Kudsiyan" tavsif eder zat-ı meal-i cevberinl"" Kadrini tetuiç eder asar-ı kudret-perverin'* 
Nam-ı ulviyyet-penahın'9 günden olmuş âşikâr”! 
Eyliyor evsafını yazmakla tarih iftihar” 


74 Azamet, ululuk, celâl. 

175 Hz. Ali'nin ruhu. 

To Muradına erdirdin. 

77 Tam vecde ermiş ruhun. 

78 Güzellik, letafet. 

79 Vücudun kutsi atılıma cilve yeri olmuş. 

180 Türbende. 

181 Görünür bir bereket ve feyiz. 

182 Ezici gücün, türbenin kubbesinde yansıyor. 

185 Her köşeden gözlere yükseliş şimşeği çarpıyor. 

84 Neşeli, keyifli. 

185 Güneş ışığı. 

1% İç açıklığı, gönül ferahlığı yayıyor. 

187 Kutsiler, melekler vb. 

18 Kıymetli şahsiyetini yaklaşık anlamıyla vasfeder, niteler. 

159 Kudretinin beslediği, gücünden kaynaklanan eserleri kadrini ve kıymetini taçlandırır. 

190 Yüce adın . 

191 Açık, belirgin. 

192 Tarih niteliklerini yazmaktan dolayı böbürleniyor. 
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Nursun sen, nur-ı kudsiyyetsinl?” ey cennei-mekân İktibas-i nur eder?“ senden bütün labutiyan.”” 


Hz. Fatih Sultan Mehmed”in ve bütün şehidlerimizin ve öbür dünyaya göç etmiş müslümanların tamamının muazzez ruhlarına Fatiha. 


195 Kutsiyetin nuru. 
194 Nur alır. 
195 Uluhiyet ölemine girebilen melekler. 
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